
1e Zondag na Trinitatis 
 

 
Orgelspel 
Welkom 
 
Psalm van de Zondag – Psalm 100 
 

tijdens het aansteken van de tafelkaarsen: 
inleidend orgelspel over Psalm 100 

 
Psalm 100 couplet 1 Liedboek gezongen 
Psalm 100 (NBV) gelezen 
Psalm 100 couplet 4 Liedboek gezongen 

 

INTREDE 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Gebed om ontferming 
Gloria: Lied 305 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Lezing Oude Testament: Jesaja 12:1-6 
Zingen: Lied 333 (2x) 
 
Evangelielezing: Matteüs 9: 35 – 10:15 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: O, waar wil je heengaan: 1, 2 en 5 (Iona Community) 
 
1.O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding,  
geen eten, geen drinken - hoe kun je bestaan?  
 
2.O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 
En wat is je missie waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jou liefde heeft? 

 
5.Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten, 
maar stel me geen vragen naar heg noch naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: ik leer je jouw weg.  
 

WIJ GEDENKEN 
 

In memoriam: dhr. Frits Tiel. 
Zingen: Lied 961  Niemand leeft voor zichzelf.  
 

GEBEDEN en GAVEN 
 



Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Aandacht voor de collectedoelen en de bloemengroet 
Slotlied: Lied 912 
 

ZENDING en ZEGEN 
Zegen 
Orgelspel 
 


