
6e zondag van de Veertigdagen 
 

 

Orgelspel 
Welkom - Aansteken van de tafelkaarsen 
Orgelspel: Ach Wir armen Sünder – Matthias Weckmann (1616-1674) 

 

INTREDE 
Bemoediging en drempelgebed 
Lezing: Psalm 118 : 1.22-29 

Orgelspel: Psalm 118 
Gebed om ontferming 
Lied 598  Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 

Aandacht voor de kinderen 
Projectlied 40-dagen (melodie Lied 637) 
1. 
De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet 

2. 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 

 

De HEILIGE SCHRIFT 
Evangelielezing: Mattheüs 21 : 1-11 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Een teken van leven: de Palmpasenstokken 
Lied 555 

Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer! 
 Op een ezel komt Hij aan om naar Jeruzalem te gaan. 
Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer! 
 Zwaai de takken heen en weer: zegen en vrede voor de Heer! 
Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer! 

 
Overdenking 
Orgelspel 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 


