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Pinksterballade

Er dansen lichtjes in mijn ziel
die ik zomaar kan benoemen

een boom in lentetooi
een zonomrande wolk
het ruisen van het riet
een glimlach vol begrip

een merel
zingend in de eik
een onverwacht wijs woord
het huppelen van een kind
een arm om je heen

als je erop let
zijn er lichtjes
overal
te veel om op te noemen

symbolen van het Licht
van het Schone
van het Goede

even weggeglipt uit "t paradijs

rakend aan het Eeuwige

is er eigenlijk meer nodig
voor
het waaien van de Geest -

Oeke Kruythof

Van de redactie

Op weg naar Pasen.
Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen, omringd door zijn discipelen,
die samen met de omstanders een toegangspad van mantels en
palmtakken maakten.

Toen ze met Jezus aan de avondmaalstafel zaten en hij het brood en de
wijn deelde, begrepen ze hoe speciaal Jezus was. Een bijzondere
maaltijd, die nog steeds in vieringen terug komt.

In deze Ontmoeting ook aandacht voor andere maaltijden.
De recent gehouden Colombiaanse lunch gelinkt aan het wijkdoel van
de diaconie, gemeentegevoel en zorg voor anderen met elkaar delen.
Het kaokhuis. Een prachtig initiatief waarbij we als gemeente bij elkaar
betrokken zijn en als een gezin van de maaltijd mogen genieten.

Wij hopen dat u als lezer van de woorden en de verhalen
in dit blad kunt genieten.

Namens de redactie
Lia Hulsbos




Van de redactie

4.  Meditatie: Pagina 8-9
Beroering, ontroering en vervoering Het KookHuis in
5. Hoezit het ook alweer? actie

Investeren in een sociaal noodpakket!
het KookHuis

10. Ontmoetingen in Israél en Palestina

12. Paaspuzzel

14. Veilige kerk

15. Groene kerk

16. Paasontbijt
High Tea

17. Vanuit de kerkenraad

MEILIGEHERR

20 Byt Geloven imdgpopmuziek
21. Jongerenpagina Pagina 24
22. Paasquiz U2 - Days of Ash

23. Jeugdteam: De tijd vliegt...
24. PopBible: U2 - Days of Ash
25. Diaconie: Kijken door Jezus ogen!
Colombiaanse lunch
26. Wandelgroep
WOK
27. What'sin a name?
28. Kerk en Hobby
29. Programma OpenHuis
Contactpersoon
30. Colombiaans recept
31. Wijkindeling
34. Contactgegevens Pagina 26
35. Kerkdiensten / Collectebonnen Loop je mee?
KiK




Door
beroering
heen groeit
ontroering,

tot Pasen
onsin
vervoering
zet.

Meditatie

Beroering, ontroering en vervoering

Johannes 20:11-18

Het staat er beroerd voor met de
wereld. Oorlog in Oekraine,
luchtaanvallen in Gaza, angstin Iran,
hongersnood in Soedan en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Lijdenstijd
voor veel medemensen. Er is
beroering in de wereld, talloze
demonstraties, politieke en militaire
gevechten. Het speelt in onze tijd,
maar het is van alle tijden.

Ook in de Bijbelse tijd is het niet
anders. Onderdrukking, honger en
geweld teisteren de mensheid. We
lijden eraan, we voelen ons er
beroerd onder; het ergste is nog wel
dat mensen het mensen aandoen.

Lijdenstijd. De tijd van het kerkelijk
jaar die vooraf gaat aan Pasen.
Langs het kruis gaan we naar de
opstanding. Is er een andere weg?
Was het maar zo. We kunnen in onze
wereld niet om het kruis van
schande en schade heen, we
moeten er langs heen. Hoe zouden
we het leven (de overwinning op de
dood) anders zo diepzinnig kunnen
waarderen als we niet beroerd zijn
van en door de dood.

Liever zouden we natuurlijk een
andere weg gaan, maar dan zouden
we onze ogen sluiten en met een
grote boog om beroerde zaken
heenlopen. Dat moesten we maar
niet doen. Omdat het niet goed is
om de werkelijkheid te ontkennen.
Hoe beroerd het ook is, onze
medemens heeft onze ontroering
(dat is: bewogenheid) nodig. Als wij
aangedaan raken, gaan we er
misschien iets aan doen. Maar
kunnen we dat, is de grote vraag.

Maria weent. Ze staat bij het graf, het
is doods om haar heen. Ze heeft aan
het kruis gestaan en nu staat ze in

de graftuin. Ze is langs het kruis
gekomen. Heeft de lijdensstrijd van
Jezus gezien. Maria kan niet meer.
Zeis verslagen. 'Vrouw, waarom huil
je?’ ‘Maria, waarom ben je ontroerd,
aangedaan.

Het is Jezus zelf die haar dit vraagt.
Onverwachts. De ontroering
verwordt vervoering, want er keert
zich van alles om. Maria keert zich
om en ziet Jezus. Hij staat als een
Levende voor haar. Raak je dan niet
in vervoering? Als je dat wat je
verloren hebt, weer terugkrijgt. Niet
om vast te houden, niet om aan vast
te klampen, maar om er iets mee te
gaan doen. Om vanuit je ontroering
(bewogenheid) in beweging
(vervoering) te komen.

Het wordt weer Pasen (vervoering),
we zijn langs het beroerde kruis
gekomen, doorgelopen en bij het
leven uitgekomen. Echt ontroerend!

Nu kunnen we dus weer terug om
vanuit onze vervoering iets te gaan
doen (ontroering) aan al dat
beroerde.

Ds. Dick Steenks



Hoe zit het ook alweer? Tekst: Sipke Draisma

Palmzondag Goede Vrijdag

Palmzondag is genoemd naar de Merkwaardige naam, Goede Vrijdag,
palmtakken waarmee de mensen want het is de dag waarop Jezus ter
zwaaiden toen Jezus als een koning dood veroordeeld wordt. Hij wordt aan
Jeruzalem binnenreed. De mensen een kruis geslagen. Dat betekent een
legden zelfs hun kleren op de weg zodat afschuwelijke marteldood, waarbij je
Jezus daar overheen kon rijden. En ze uiteindelijk sterft door verstikking. Zijn
riepen: ‘Gezegend hij die komt in de vrienden zijn die dag nergens te

naam van de Heer, Hosanna in den hoge. bekennen, op één na: Johannes. Die
Maar als de mensen beter gekeken staat met Maria en met Maria Magdalena
hadden, dan hadden ze gezien dat Jezus onder het kruis als Jezus in de loop van
geen gewone koning is. Hij rijdt op een de middag sterft. Jezus wordt in een graf
ezelsveulen, hij zit niet hoog te paard. gelegd en er wordt een dikke steen voor
Soms zien mensen alleen wat ze willen gerold. Het lijkt erop dat dit einde

zien. Dat is van alle tijden. verhaal is voor Jezus.

&

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt
Jezus een maaltijd met zijn vrienden. Het
wordt zijn laatste avondmaal. Jezus wast
de voeten van zijn leerlingen om te laten
zien dat je, als je wilt heersen, vooral
moet dienen. Hij deelt brood en wijn en
zegt tegen zijn leerlingen dat, als zij dat
blijven doen, hij bij hen zal zijn. Daarom
doen we dat in onze kerken nog steeds
en we weten dan Jezus in ons midden.
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EI:

Op de derde dag van Jezus’ dood snelt
Maria Magdalena naar het graf. Daar
aangekomen ziet ze dat het, op enkele
doeken na, leeg is. Ze rent naar de
leerlingen die nog verslagen bij elkaar
zitten, maar die denken dat ze het
verzint. Als ze zelf gaan kijken blijkt ze
gelijk te hebben. Als Maria Magdalena
's middags ook nog Jezus tegenkomt - ze
denkt eerst dat het de tuinman is - weet
ze het zeker: Jezus is niet dood, hij leeft!




Lysanne van de Kamp

werkt voor Micha Nederland, een
netwerk van meer dan twintig
christelijke organisaties, waaronder
kerkelijke organisaties, goede
doelen en onderwijsinstellingen.
Samen met duizenden beviogen
christenen maken ze allerlei
vormen van onrecht bespreekbaar
in de kerk.

“We willen
niet voelen.

Dus we doen

alsof het er
niet is”

een sociaal
noodpalkdket

Zeven maanden lang heb ik
nauwelijks het nieuws gevolgd, dus ik
geef toe: ik heb een hoop gemist.
Sinds enkele weken kom ik weer
langzaam maar zeker met mijn kop
uit het zand. Het valt me niet mee. De
wereld verandert snel en de sfeer
wordt er niet gezelliger op, om het
maar samen te vatten met een
eufemisme. Op mijn LinkedIn-feed
lees ik de ene duiding na de andere,
maar er is ook iets wat ik mis. lets wat
lastig te vangen is met woorden, iets
op zielsniveau. Ik kom er zo op terug.

Onvermijdelijke correctie

We leven in een tijd waarin onze
manier van leven gecorrigeerd wordt.
Dat gebeurt niet omdat er een of
andere gek aan de macht is gekomen,
maar omdat het onvermijdelijk is. We
wisten allang dat het kapitalisme niet
vol te houden was. We wisten allang
dat onze economie de ecologie
sloopt, en dat het gebrek aan

ecologie vervolgens de economie zal
slopen. We wisten allang dat
technologische ontwikkelingen
steeds engere keerzijdes met zich
meebrengen.

Noodpakket inslaan

Nu de dreigingen zich opstapelen
worden we ineens zenuwachtig en
gaan we gekke bokkensprongen
maken met onder andere onze
stemkeuzes. Ook daarvan wordt onze
samenleving geen leukere plek en
ook dat is een eufemisme.
Democratieén falen, allerlei groepen
mensen raken gemarginaliseerd en
machthebbers staan klaar om te
vechten om de laatste restjes
waarmee de schepping nog kaal te
plukken valt. Intussen verzoekt onze
overheid ons vriendelijk doch
dringend om ons op de toekomst
voor te bereiden door: een
noodpakket in te slaan. Lang leve het
consumentisme.



Waar is onze ziel?

De blinde viek in dit alles is het volledig ontbreken van
een gevoelsleven. Waar is onze ziel in dit alles? Wat als we
op zielsniveau reflecteren op deze tijd? Ik denk dat we
diep van binnen wel aanvoelen dat we belanden in een
periode van degradatie en verlies, maar dat we bang zijn
voor de emoties die hierbij komen kijken.

Leeg en eenzaam

In onze individualistische cultuur worden we immers
geacht om een winnaar te zijn. We moeten ons eigen
geluk nastreven, ons eigen succes bepalen. Dat brengt
automatisch met zich mee dat je onvolwassen bent als je
huilt en dat het ongepast is als je te open bent over je
gevoelsleven. We willen niet voelen. Dus we doen alsof
het er niet is. En als het er toch is, mag niemand het zien.
Dat maakt ons leeg en eenzaam, en we proberen het op
te vullen door te consumeren.

Emoties voelen en loslaten

Sinds ik een boek heb geschreven over rouw valt het me
op dat veel mensen dit een spannend, zo niet doodeng
thema vinden. Ze zijn zelfs bereid om in de volledige
ontkenning van verlies te leven om maar niet te hoeven
rouwen. Vaak is men bang om overspoeld te worden door

Column Lysanne van de Kamp
Beeld: Dick Vos

“Opgevangen
worden door
mensen die om ons
geven”

alle emoties als ze eenmaal worden toegelaten, maar het
werkt precies andersom: emoties kunnen ons pas loslaten
nadat ze gevoeld zijn. Ze eisen dat ze serieus genomen
worden, en zo niet, dan blijven ze in je lijf gevangen
zitten.

Mensen die om ons geven

Pas als je durft te rouwen kun je weer lichtvoetig worden.
Het uiten van emoties brengt onze ziel tot leven. Maar
denk niet dat we het klusje in ons eentje kunnen klaren.
We hebben het nodig om opgevangen te worden door
mensen die om ons geven.

Dus wie zich wil voorbereiden op de nabije toekomst, kan
beter investeren in een sociaal noodpakket. Zoek op zijn
minst vrienden die niet in paniek raken van een lekker
potje samen huilen. U zal ze nodig hebben.

uit het Nederlands Dagblad,
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Ontstaan van het KookHuis:

Het KookHuis is ontstaan vanuit een diaconaal project in
de 40 dagentijd in 2012. Irene en Marja waren destijds
diaken en namen de organisatie van een maaltijd voor
gemeenteleden op zich. Dit bleek een succes en naar
aanleiding van een kleine enquéte met positieve reacties
besloten zij om samen met hun echtgenoten Bert en
Evert vaker een maaltijd te gaan organiseren. Het doel
was en is nog steeds ontmoeting en verbinding.

In oktober 2012 is hiermee begonnen. In eerste instantie
werd er ongeveer één keer per ca. 6 weken een KookHuis
(de naam komt bij ds. Kees Streefkerk vandaan)
georganiseerd.

Het koken gebeurde thuis, want in
de keuken van de kerk stond een
vierpits gasfornuis. Al snel werd de
groep vrijwilligers groter en
ontstond de wens de verouderde
keuken (met rode gordijntjes onder
het aanrecht) te reorganiseren.

Na toestemming van de kerkenraad
werden allerlei activiteiten
georganiseerd om het benodigde
geld hiervoor bijeen te brengen. De
groep deelnemers groeide en al snel
werd besloten om iedere maand een
KookHuis te organiseren.

Nu koken we alleen niet in de maanden juni, juli (vakantie)
en september (opening van het nieuwe kerkelijk seizoen).
Op dit moment ontvangen we maandelijks ca. 50
personen.
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Het KookHuis

Opmerkingen van de medewerkers:

Het is een uitdaging om met een vaste groep van het
KookHuis met uitsluitend verse producten te koken voor
de mensen die zich voor de maaltijd hebben opgegeven.
Een recept is meestal gebaseerd op 4 personen en wij
maken daar een veelvoud van.

Er is altijd genoeg voor iedereen en wat er over is wordt
aan belangstellenden meegegeven. Er wordt nooit iets
weggegooid!

Het is steeds weer fijn om de mooi gedekte tafels te zien
met al de aanwezigen genietend van voor-, hoofd- of
nagerecht. Er worden leuke gesprekken gevoerd, we zien
blije gezichten en het is altijd gezellig.

Het is erg leuk om samen te koken en te genieten van de
leuke gesprekken die ontstaan. De dankbaarheid die wij
ondervinden van de gasten doet ons goed.

Voor velen van hen is het KookHuis een avondje uit!

En natuurlijk het kerstdiner: het hoogtepunt van het jaar.
Jaren geleden stonden er kwartels op het menu. Deze
werden besteld bij de poelier op de markt en hij (zelf heel
kerkelijk betrokken) vond het initiatief zo mooi dat hij de
kwartels gratis leverde.

Het kookteam ervaart de
regelmatige aanwezigheid van
de predikant(en) als heel positief.

Vaak wordt het KookHuis gezien
als een activiteit voor ouderen.
De reden van Esra Micha om deel
uit te maken van het kookteam is
onder andere om
leeftijdgenoten te stimuleren.

Kom ook eens eten en misschien
word je dan enthousiast om ook
eens mee te werken. Het is erg
leuk om iets voor anderen te
kunnen betekenen.




Praktische informatie:

Met heel veel plezier en enthousiasme wordt het
KookHuis georganiseerd. Een kleine week van te voren
bespreken we het menu en maken we afspraken over de
boodschappen.

Op de dag van het KookHuis beginnen we om 13.00 uur
met de voorbereidingen. We zijn een goed op elkaar
ingespeeld en hecht team!

In principe wordt het KookHuis georganiseerd op de
derde woensdag van de maand. Soms moeten we
daarvan afwijken bv. vanwege Aswoensdag of de
verkiezingen.

De maaltijd begint om 17.30 uur en de inloop is vanaf
17.00 uur.

De maaltijd kost € 8,50 en daarvoor krijgt u ook een
drankje en een kopje koffie of thee.

Vaak wordt gevraagd of de prijs niet omhoog moet, maar
omdat we van veel gasten wat extra krijgen kunnen we
nog sparen voor het kerstdiner en nieuwe
aanschaffingen.

Alle informatie met betrekking tot het KookHuis vindt u in
het kerkblad en de zondagsbrief.

Opgeven kan via de intekenlijst (in de hal van de kerk), via
e-mail (mkruijswijk@ kpnmail.nl) of telefonisch (06
51262309).

Afsluiting:

Voor deelname aan het KookHuis bestaat geen doelgroep.
ledereen, die op een of andere wijze betrokken is bij de
Ontmoetingskerk, woonachtig is in de wijk Sterrenburg, is
welkom.

Het kookteam heeft in de loop van de
jaren vele medewerkers gehad en we
denken met dankbaarheid terug aan
het vele werk dat door hen is verricht.
Het huidige kookteam zou echter wel
heel graag wat versterking krijgen.

Irene Krenning, Esra Micha van den
Ende, Leo Simpelaar, Marijke en
Willem Somer, Evert en Marja
Kruijswijk

"Hoe komen jullie toch
aan die nieuwe idee&n?"

Het KookHuis: de avondmaaltijd van ons gemeentegezin
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Diepe trauma’s, schrijnend
onrecht én geloofsmoed

Tien dagen lang reisde scriba ds. Kees van Ekris met een
delegatie vanuit de Protestantse Kerk door Israél en
Palestina. Het werd een reis vol intensieve gesprekken
en ontmoetingen. “Er zijn z6 veel moedige mensen die
zich verzetten tegen de krachten en machten die willen
vergiftigen.”

Kees, je hebt een intensieve reis achter de rug met veel
indrukken. Kun je enkele van die indrukken beschrijven?
“We hebben veel plekken bezocht, en al die plekken hebben
hun eigen verhaal. Je voelt steeds diepe pijn en trauma. Als
je in Tel Aviv op het station aankomt, zie je een hele grote
muur met honderden stickers met foto's van alle jonge
mensen die op 7 oktober 2023 vermoord of gegijzeld zijn. Je
wordt aangekeken door allemaal jonge mensen die nu dood
zijn. Als je daar staat, voel je iets van de impact van die
gebeurtenissen - de brute moorden, de gijzelingen - op de
samenleving.

Een tijdje daarvoor waren we op de Westbank en maakten
we mee wat voor systematische kleineringen Palestijnse
christenen en moslims dagelijks ondergaan. Bij Tent of
Nations, de boerderij van de Palestijnse familie Nassar, zagen
we hoe Joodse kolonisten steeds dreigender opschuiven
richting hun grondgebied. Je voelt de beklemming en de
bedreiging.

e

We moesten dus steeds pendelen tussen verschillende
werkelijkheden. Ik kwam ontregeld terug en dat is goed. We
wilden aan den lijve voelen en zien wat de mensen waar we
mee verbonden zijn meemaken. Dat leidde ook echt wel tot
ontmoetingen met een felle toon. ‘Horen jullie dit wel? En
wat doen jullie dan? Laten jullie ons in de steek of zijn jullie
bij ons?"

Wat voor ontmoetingen waren dat bijvoorbeeld?

“Een Palestijnse christen die we ontmoetten, vertelde hoe 18
familieleden in Gaza waren omgekomen. Een neefje, een
oom, de oma van zijn vrouw. Geen Hamas-terroristen, maar
allemaal willekeurig gedood. Hij zei: spreek je uit. Je kunt
hier wel komen, maar als je terug naar Nederland gaat en je
zegt hier niets over, wat is dan de zin van deze ontmoeting?
Haéar je ons wel?

In Tel Aviv hoorde ik 66k harde woorden. Joodse stemmen
zeggen: wij hebben zé'n grote aanval gehad op ons bestaan,
we hebben een hele generatie verwond geraakt zien
worden. En waar is jullie erkenning van ons trauma? Waar is
jullie betrokkenheid? Zijn jullie alleen maar over of tegen ons
aan het debatteren?”

Wat zeg je als er dat soort harde woorden vallen?

“Dan zeg je niks, je |uistert. Ik heb gesprekken gehad waarin
ik het liefst een half uur helemaal niets had gezegd. Soms
omdat de verhalen over het geweld en de dood te macaber
waren en de emoties te hoog. En soms ook omdat je voelt
dat de kritiek terecht is. Dat het onrecht ijzersterk is. Je zwijgt
omdat je dingen zou willen veranderen, maar tegelijkertijd
voelt dat het onrecht aan de winnende hand lijkt. Je zou dan
misschien het liefst allerlei toezeggingen doen. Maar je weet
ook dat je middelen soms beperkt zijn, en dat je nog moet
gaan zoeken naar de middelen die je wél hebt. Daar kun je
op dat moment voorzichtig iets over zeggen, maar dat lost
de directe angst en de directe dreiging niet op. Je moet je op
zo'n moment geen verkeerde heldhaftigheid aanmeten.”

\ AT N
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Al die pijn, al die trauma’s, maakt dat niet hopeloos?

“Al deze verhalen kunnen de indruk wekken dat we vooral
duistere dofheid zagen en hoorden. Maar ik heb ook
geloofsallure gezien. Ik heb in twee weken lessen in moed,
vastberadenheid en geloof geleerd, die me vormen.

Een van de plekken die veel indruk op me heeft gemaakt, is
het Rossing Center, dat zich met het programma "Healing
Hatred' inzet voor dialoog, gerechtigheid en vrede. De
leiding van dat instituut bestaat uit een Palestijnse christen,
een Joodse vrouw en een moslim. Zij vertelden hoe keihard
werken het soms is om elkaar vast te houden. Hoe het
zomaar kan gebeuren dat ze elkaar niet begrijpen en elkaar
pijn doen. Sarah Bernstein, de Joodse directeur, vertelde hoe
ze aan haar Palestijnse collega had gevraagd om zich uit te
spreken over 7 oktober. Die Palestijnse collega was daardoor
beledigd, omdat ze dacht: ‘Hoe durf je te denken dat ik dit
goed vind?' Maar Sarah kreeg de indruk dat ze zich niet
wilde uitspreken. Daardoor ontstond grote spanning en
verwijdering. Gaandeweg kwamen ze erachter wat er precies




Dit artikel verscheen eerder op petrus.protestantsekerk.nl
Foto's: Detze Deelstra | Tekst: Jedidja Inkelaar

bij hen gebeurde, en konden ze erover praten. Maar het bleef
een onderwerp dat grote spanning oproept, en ze nodigden
ons uit om die emotie te voelen en te beleven. Tegelijkertijd
zeggen ze: ja, het is moeilijk, maar het is mogelijk om samen
te leven. Wij bewijzen het.

In traumasituaties is er vaak geen ruimte voor het trauma van
de ander. Omdat het eigen trauma zo ontzettend groot is.
Maar de groten kunnen dat wel. Die kunnen het trauma
onder ogen zien én verder komen. lk heb leiderschap gezien.
Moedige Joodse én Palestijnse stemmen die zich uitspreken
over onrecht én met elkaar verder willen.”

Je gebruikt een aantal keer het woord ‘moed.

“lk ben op zoek naar taal die recht doet aan de beleving van
de afgelopen weken. ‘Moed’ en ‘'hoop’ zijn eigenlijk te viakke
woorden voor wat ik bij veel mensen heb gezien. Het gaat
om een sterk verzet tegen alle krachten en machten die
willen vergiftigen. Een vastberadenheid om de dingen niet
verder stuk te willen laten maken.

We hebben het tijdens de reis veel gehad over het thema
‘complexiteit’ Rabbijn Nathan Lopez Cadozo, zei: ‘Simplicity
won't hold! Je zult complexiteit moeten aangaan,
daardoorheen zien te komen, wil je met elkaar verder
komen. Simpele ideologische slogans over Palestijnen of
Joden, over het land en het samenleven, doen geen recht
aan de complexe werkelijkheid. Zowel de Israéli als de
Palestijnen hebben een diepe band met het land en met de
geschiedenis ervan. De grote opdracht voor iedereen die bij
dit conflict betrokken is, is om zo in het land te leven dat de
ander veilig is. Vaak zag ik hoe juist geloof een bron en
motivatie is om recht, gemeenschap en vreugde met en voor
elkaar te zoeken. Je geestelijke bronnen doen ertoe”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“In zowel christendom, islam als jodendom zitten de
aanzetten tot recht . We hebben met rabbijnen gesproken
over de Profeten , waarin het bezit van land altijd
voorwaardelijk is. Het gaat gepaard met de opdracht om te
leven vanuit de geboden. Om recht te doen, om ruimte te
geven aan de arme, de weduwe, de wees, de vijand. In de
verschillende religieuze bronnen liggen meer aanzetten tot
toenadering en menselijkheid dan in ideologisch-politieke
stellingnames, zei rabbijn Cardozo. Het gaat dan om de
geestelijke betekenis van het land: waarom we hier leven,
hoe we met God en met elkaar kunnen leven.”

\

Binnen de Protestantse Kerk leven hele sterke gevoelens
rond de situatie in het Midden-Oosten. Heb je door de
reis nieuwe gedachten opgedaan over hoe de kerk zich
tot deze situatie zou moeten verhouden?

“In Jeruzalem heb je op de grens tussen Oost- en
West-Jeruzalem een bijzonder café, dat gerund wordt door
een Joodse vrouw en een Palestijnse vrouw. Mensen
ontmoeten elkaar, er wordt allerlei soorten muziek gemaakt.
Zij hebben op die plek een 'brave space’ gecreéerd. Een plek
waar alle stemmen zich kunnen uitspreken, in alle
heftigheid, maar waar ook wordt gevochten om elkaar vast
te houden. Dat zijn de plekken die indruk maken en die
toekomst hebben.

Het DNA van de Protestantse Kerk lijkt daar een beetje op. Wij
zijn verbonden met het volk Israél, én we zijn verbonden met
de Palestijnse kerk, en in die kerk met het Palestijnse volk. Als
je dan met elkaar een ‘brave space’ probeert te zijn, de
meerstemmigheid probeert vorm te geven, recht en onrecht
benoemt in heel die rafelige werkelijkheid, actie
onderneemt, bidt en zoekt naar de waarheid van de ander,
die je ook kan ontregelen, dan werk je mee aan de opgave
om hier samen uit te zien komen. [k geloof dat dat onze
opdracht is, om vanuit dat DNA te spreken. Er zijn ook
andere stemmen, met een ander DNA. Maar dit is onze stem.
Ik heb het gevoel dat we het commitment naar de Palestijnse
kerk en naar het Joodse volk opnieuw moeten ijken, moeten
verdiepen. Dat commitment is er al, het staat in onze
kerkorde. Maar we hebben met zowel de Palestijnse kerk als
het Joodse volk een geestelijke, historische en existentiéle
band door Jezus Christus, onze Heer. Dat schept in deze
tijden van oorlog en gevaar een verplichting.”

Ondanks de heftige verhalen, lijk je ook bemoedigd door
alle entmoetingen.

“lk voel me bevoorrecht dat ik in de buurt mocht zijn van al
deze moedige mensen. Sarah Bernstein, de Joodse directeur
van het Rossing Center, zei tegen ons: ‘Hoop is niet het
vertrekpunt, want heel vaak voel ik helemaal geen hoop.
Maar hoop is de vrucht van woede en moed. Van de woede
over het onrecht dat er is, en van de moed om elke dag weer
jezelf te dwingen om het werk van de vrede te doen. Hoop is
de vrucht van die twee. Dat is niet iets passiefs, maar iets dat
je moet dden!

De haat, de vervreemding, het niet in staat zijn om vrede te
stichten, dat speelt hier ook. Maar ik heb tijdens deze reis
ook de kracht van geloof gezien, de kracht van de kerk. De
wil tot vrede, de wil tot recht, de wil tot vreugde. De wil om
elkaar vast te houden. Laten we daar ook in Nederland de
moed voor opbrengen.”

1
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Horizontaal

1 Zalig (prot.) 7 Pauselijke zegen 'voor de stad en de wereld' [Lat) (4,2,4) 16 Componist van de

‘Matthaus-Passion’ 19 Wolf uit 'Het jungleboek’ 20 Paardrijder 21 Begin van een lied 24 Stad indeVs . - '“-'_ - -
26 Heester 28 Stad in Friesland 30 Ratelpopulier 33 Zo staat er woordelijk (Lat.) 34 Gezond . \
35 Een zekere 36 Pienter 38 Yurig, verwoed 41 Verouderd communicatiemiddel 42 Put 43 Groep voor 2, o
alcoholisten (afk.) 44 Sloop 46 Houtbederf 48 Militair hoofddeksel 49 Grof, ongezouten 50 Voornaam
iemand 52 Postscriptum (afk.) 53 Wat voor de val komt volgens Spr. 16:18 55 Smaak van ouzo

56 Coureur 58 Ontkenning 60 Grootspraak 61 Sterkedrank 62 Koninkrijk in Polynesié

64 Godslastering 67 Stad in Flevoland 69 De tien geboden (Lat.) 72 Ruimtetuig 75 Bittere afgunst

76 Levensbeschrijving van een heilige (Lat.) 78 Handelen 80 Organisme vlak na de bevruchting

83 Tweezang 85 Apostel 87 United Nations (afk.) 88 Hiervan is Vaticaanstad lid 90 Geitenbaardje

91 Poolbedekking 94 Afkerig 95 Aandeelhouder 98 Buislamp (Fr. afk.) 99 Grondsoort 100 Watervogel
101 Onderstel 102 Rivier in Spanje 104 Vliegenraam 105 Verlangen 106 Muzieksoort 109 Olympische
stad in 2016 110 Label 112 Deel van een wielerronde 115 Delfplaats 118 Deel van een breuk .
120 Aardbeikleurig 122 Gemeente in Noord-Holland 124 Bestuurder van het oude Venetié /
125 Paasvermaak 126 Etmaal waarop Christus stierf.

Verticaal

2 Rondhout 3 Afrikaans zoogdier 4 Munt van Roemenié 5 Stad in Friesland 6 Huisdier 7 Asvaas
8 Internetextensie van Rusland 9 Nog eens 10 In tegenstelling tot (afk.) 11 Aanvankelijk

12 Kledingstuk 13 Recht stuk in een vaart 14 Symbool voor barium 15 Register, bladwijzer

16 Vogelmond 17 Ongunstig beoordelen 18 In de hoogste mate ergerlijk 22 Primitieve woning
23 Joods feest ter herdenking van de uittocht uit Egypte 25 Zijrivier van de Donau 27 Intensive care
(afk.) 29 Verbond 31 Bladgroente 32 Italiaanse groet 34 Halskwab van een rund 37 Speelruimte

38 Symbool voor rubidium 39 Orkest 40 Deel van een toneelstuk 41 Houder van babyvoeding

42 Bazige vrouw 45 Sterk ingekookte bouillon 46 Spijskaart 47 Waar Christus werd overgeleverd aan
de Romeinen 48 Gekkekoeienziekte {afk.) 49 Sterkedrank 51 Advocatuur 52 Beloning 54 Windrichting
(afk.) 57 Ontkenning 59 Brandende houtstapel 61 Diviniteit 63 Tot op dit ogenblik 65 Bijbels vaartuig
66 Kloosterling 68 Lijfspreuk 70 Bloeiwijze 71 Verrijkte zuurstof 73 Gemeente in Gelderland 74 Romp
van een beeld 77 Van een Europees land 79 Uitgelezen groep 81 Het (doen) overgaan tot een geloof
of overtuiging 82 Jeugdige carrieremaker 83 Overeenkomst (Eng.) 84 Heldere ster 85 Deelvanhet .
oog 86 Godsdienst 89 Vogelverblijf 92 Versterkt kasteel 93 Drietenige luiaard 94 Oever 96 aner;dié '
orgaan 97 Dier in een typische kerststal 98 Vlekkenwater 100 Cadans 101 Italiaans eiland 103 Gro-ﬁt

ruim 105 Barenspijn 106 Heilige (afk.} 107 Boekom lag 108 Koning van Shakespeare 111.Rund & 2 ‘e b8
112 Roem 113 Herenkostuum 114 Loofboom 115 Diager van erfelijke eugenschapperr 116 Onder =
leiding van (afk.) 117 Onbelemmerd 112 Ovaal 121 Internetextensie van Zweden 123 Voorzeml
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Openheid als basis

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor
de podcastserie 'Vloeken in de kerk' van BNN/VARA.

In deze achtdelige serie doen journalisten Ellen van
den Berg en Maarten Dallinga verslag van hun
onderzoek naar seksueel misbruik binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Aanleiding voor hun
onderzoek was een ervaringsverhaal van een
slachtoffer dat zich meldde in de zomer van 2023.

In de podcast komen slachtoffers, predikanten en
deskundigen aan het woord. Hun verhalen zijn
indringend en soms moeilijk te bevatten. Tegelijk
maken zij duidelijk dat seksueel misbruik ook binnen
kerkelijke gemeenschappen voorkomt, juist op
plaatsen waar vertrouwen, pastorale zorg en
geestelijk gezag een grote rol spelen.

Wat in veel verhalen terugkomt, is pijnlijk herkenbaar:

slachtoffers worden niet altijd geloofd, voelen zich
alleen staan of ervaren dat situaties liever
stilgehouden worden om schade voor de gemeente
te voorkomen. Soms verlaten slachtoffers uiteindelijk
zelf de kerk, terwijl daders actief blijven binnen de
geloofsgemeenschap. Het misbruik raakt daarmee
niet alleen het persoonlijke leven, maar vaak ook het
geloof en het vertrouwen in kerk en gemeenschap.

De podcast roept begrijpelijkerwijs veel emoties op:
schaamte, verdriet, boosheid, ongeloof en
machteloosheid. Tegelijk onderstreept zij het belang
van openheid. Juist door het gesprek niet uit de weg
te gaan, kan worden gewerkt aan bewustwording,
preventie en een cultuur waarin grenzen worden
gerespecteerd.

media: https://www.bnnvara.nl/vloekenindekerk

Veilige Kerk _

bk oy

Ook binnen de Ontmoetingskerk Dordrecht vinden
wij het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen
voor een veilige geloofsgemeenschap. Een kerk
hoort een plaats te zijn waar mensen zich gekend,
gerespecteerd en beschermd weten. Veiligheid
vraagt daarom blijvende aandacht van ons allemaal.

Binnen onze gemeente is daarom een 'beleidsplan
Veilige Kerk' opgesteld. Daarnaast geldt er een
gedragscode voor ambtsdragers, vrijwilligers en
iedereen die binnen de gemeente een taak vervult.
Deze afspraken helpen om duidelijkheid te geven
over omgangsvormen, grenzen en
verantwoordelijkheden.

De Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam
beschikt bovendien over vertrouwenspersonen.
Gemeenteleden kunnen bij hen terecht wanneer zij
grensoverschrijdend gedrag ervaren, daar vragen
over hebben of zich zorgen maken om een situatie of
dit nu kort geleden is gebeurd of al langere tijd
geleden.

De verhalen uit 'Vloeken in de kerk' maken duidelijk
hoe belangrijk het is dat signalen serieus worden
genomen en dat mensen zich veilig voelen om hun
verhaal te delen. Openheid is het sterkste middel om
misbruik en grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen.

Wij willen als Ontmoetingskerk een gemeente zijn
waarin ruimte is voor gesprek, waarin naar elkaar
wordt omgezien en waarin kwetsbaarheid niet wordt
weggedrukt maar met zorg wordt ontvangen. Dat
vraagt alertheid, respectvolle omgang met elkaaren
de bereidheid om te luisteren, ook wanneer dat
ongemakkelijk of confronterend is.

Voelt u zich vrij om contact op te nemen met één van
de vertrouwenspersonen wanneer u iets wilt
bespreken of uw verhaal wilt delen. Samen dragen
wij verantwoordelijkheid voor een veilige kerk, voor
iedereen.

Zie: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/
vertrouwenspersoon

velligakerorl



Omdat de schepping roept
om kerken die zorg dragen.

Na het plotseling overlijden van ons

inspirerende gemeentelid en kerkrentmeester

Gerrit Jan van der Kolm was het zoeken hoe nu

verder te gaan als groene kerk.

Deze 'kartrekker' had al veel gerealiseerd in de
kerk. Het opnieuw isoleren van de muren en aan laten
brengen van een warmteterugwinventilatie. Ook de
zonnepanelen die bij ons op het dak liggen was zijn werk,
wel in samenwerking met de Drechtse Energie.

Nu is het groene kerk zijn weer opgepakt mede door het
enthousiasme van Arjan ter Raa. Onze doelstelling is het
reduceren van de energiekosten, die door de hoge prijzen
een aanzienlijk aandeel hebben in de begroting van de
kerk. Daarnaast heerst ook de gedachte dat we zuinig
moeten zijn met de grondstoffen die in de wereld
aanwezig zijn.

Het energieverbruik van de kerk in kaart brengen is een
hele klus. Aan de apparaten die elektriciteit gebruiken
werden meters aangesloten om het verbruik te meten.
We zijn nu enkele maanden verder en weten nu veel,
maar nog niet alles.

We zijn aan het onderzoeken of we in de toekomst de
kerkzaal op een andere manier kunnen verwarmen. Een
onderdeel van het onderzoek is een proef met twee
stralingspanelen die in de kerk aanwezig zijn.

Als het buiten 0 graden Celcius is, wordt elke dag 40 m3
gas verstookt door de Ontmoetingskerk en voor de
kerkdienst op zondag worden de twee cv-ketels vanaf
zaterdag hoog opgestookt en wordt 60 m3 gas extra
verbruikt. Die extra 60 m3 wordt bijna geheel gebruikt
om de stenen, stoelen en lucht van de kerkzaal op te
warmen en maar een heel klein deel is om het voor onze
kerkgangers behaaglijk te maken, terwijl het doel is, dat u
behaaglijk in de kerk zit. En dan zijn er toch nog mensen
die het koud hebben.

Ons doel is dat ook die mensen het behaaglijk gaan
krijgen, oa met de stralingspanelen.

Daarmee willen we niet de lucht en stenen verwarmen
maar onze kerkgangers, met behaaglijke warmte, alsof je
in de zon zit. Het nadeel van een stralingspaneel is dat het
maar lokaal behaaglijk is.

We hebben nu een vast paneel en een verplaatsbaar
paneel. U kunt ons helpen door als u het koud heeft
onder het vaste paneel te gaan zitten of vragen of het
verplaatsbare paneel bij u neergezet wordt.

Onze beperking is dat we een stroomaansluiting nodig
hebben bij het paneel. We moeten ook nog onderzoeken
hoe hoog we het paneel moeten hangen en het vaste
paneel moet misschien ergens anders hangen. U helpt
ons met uw terugkoppeling: hoe u het ervaart en wat u
anders wilt hebben.

Helaas kunnen we het niet meteen voor iedereen op elke
plaats behaaglijk maken, maar dat is uiteindelijk wel het
streven en met uw hulp gaat dat lukken.

Ervan uitgaande dat in 2030 de cv-ketel vervangen moet
worden, hopen we tegen die tijd voldoende te weten
zodat er een besluit kan worden genomen wat voor de
Kerk het beste is. U begrijpt dat hier flinke investeringen
mee gemoeid zijn maar daar staat tegenover dat er
goede subsidieregelingen beschikbaar zijn.

De gemeente Dordrecht heeft voor openbaar en
maatschappelijk vastgoed een ontzorgingsprogramma
opgesteld. Een programma dat eigenaren van vastgoed
helpt met het vinden van de juiste wegen voor het
verduurzamen van het vastgoed en de subsidies die
daarvoor beschikbaar zijn. Een informatieve middag in
het Dordts museum resulteerde erin dat de gemeente
langskwam voor een oriénterend gesprek. Duidelijk werd
dat ze positief verrast waren hoe onze kerk al de nodige
stappen had gemaakt, dus we kwamen zonder moeite in
aanmerking voor het pregramma. In de volgende editie
van de Ontmoeting meer hierover omdat het traject start
na het verschijnen van deze Ontmoeting.

Een aanvraag voor een groene gft-container werd
afgewezen met als reden dat de Ontmoetingskerk als een
bedrijf wordt gezien. Vermelden dat er niets
geproduceerd wordt, maar dat wij wel veel groenafval
hebben en dat daarbij ook veel keukenafval is, mocht hun
mening niet keren.

Als kerk zamelen we veel in.

Maast producten voor de voedselbank ook attributen voor
hergebruik, of producten die geld opleveren en dan gaat
de opbrengst naar een goed doel.

Vanaf heden kunnen ook lege pennen en viltstiften
ingeleverd worden. Deze gaan naar Stichting de
Vliegende Hollander. Zij zorgen voor het verdere traject
van recycling.

In dit artikel zijn een aantal doelstellingen beschreven.
De trajecten vragen veel vooronderzoek, overleg, tijd en
geduld. Middels berichtgeving in de Ontmoeting
proberen we u, als gemeente op de hoogte te houden.

Groene kerk
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PAASONTBUT

Op 17 Paasdag mogen we weer het paasontbijt in onze
gemeente organiseren.

We gaan een heerlijk uitgebreid ontbijt voor u klaarmaken.
We beginnen om 08:30 uur.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.

U kunt zich opgeven door uw naam, aantal personen en uw
telefoonnummer te noteren op de intekenlijst (in de hal van
de Ontmoetingskerk).

Ook kunt u zich telefonisch opgeven: 06-83911088 (Bert
Geurtsen) of via emailadres: bertgeurtsen105@gmail.com

Opgeven kan tot 1 april.

Namens de paasontbijt-commissie,
Bert Geurtsen

( sepankT, TOT PASEN |

ALLEEN VASTFOOP!

\S

MET PASEN VIEREN WE DE BELOFTE
VAN VERNIEUWING EN NIEUW LEVEN.
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Protestantse Contact Dienst Sterrenburg
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Uitnodiging

Eenvoudige High Tea
voor oudere
gemeenteleden

U bent van harte welkom in de Ontmoetingskerk op dinsdag 21 april
« aanvang: 14.30 (de kerk is om 14,00 uur open)
* alsluiting is om ca. 16.30 uur.

Bij de uitgang wordl een vrijwillige bijdrage voor de onkosten gevraagd.

In verband met de organisatie Is vooraf opgeven noodzakel|jk.

Tot zondag 12 april kunt u zich aanmelden via:
®  De intekenlijst in de hal van de kerk
= Telefonisch bi] Marja Kruljswijk, tel. 0651262309
of Marlke Hofman, tel. 617838

Ock uw partner, vriend(in) of buurman/buurvrouw Is hartelijk welkom.

N\




Vanuit de kerkenraad

Graag willen we met regelmaat in de Ontmoeting een
geluid laten horen over waar we mee bezig zijn, wat ons
opvalt of waar we aandacht voor vragen.

Deze keer noem ik graag een aantal dingen die ik
waardeer in onze gemeente.

We zeggen het vaker; er gebeurt veel in onze kerk.
Wanneer u dit leest zijn we al ver in de veertigdagentijd.
De meest intensieve weken zijn die van advent en Kerst
en de stille week en Pasen.

We kunnen terugkijken op mooie advents-en
kerstvieringen; voor alle leeftijden, binnen en buiten de
kerk, iedereen kon op een of andere wijze Kerst met ons
meevieren.

Ik wist niet dat onze gemeente zulke enthousiaste
postbodes rijk was. Met als een van de hoogtepunten de
postbode in de kinderkerstviering die ons met
spitsvondigheden ("KOEIENLETTERS") aan het denken
zette over het geluk dat de geboorte van het Kind in de
kribbe heeft gebracht.

veertigdagentijd. Er waren onvoldoende mensen bereid
of in de gelegenheid hieraan hun medewerking te
verlenen.

We kijken dankbaar terug op de (her)bevestiging van
ambtsdragers. Fijn dat er weer gemeenteleden bereid zijn
om het ambt op zich te nemen.

Het woord “ambtsdrager” wordt vaak als zwaar ervaren.
En soms is het dat ook, zwaar, zijn het lastige zaken
waarin we een begaanbare weg moeten zoeken om een
zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen besluit te nemen.
Ervaren dat we er gezamenlijk voor staan, haalt de
zwaarte van het ambt. Dat ervaar ik als een bron van
kracht. En ja, er wordt met regelmaat ook heerlijk
gelachen. Dat doet goed!

Wat ik verder graag wil noemen, is de kerkapp. Een
prachtig modern communicatiemiddel waarmee we,
zeker met foto's elkaar deelgenoot kunnen maken van
wandeltochten, spelletjesmiddagen, kerkdiensten,
schikkingen, etc. Ook is het een eenvoudige en effectieve
manier om mededelingen over financién, diaconale

“Hoe blijven we als gemeente dankbaar, betrokken en
verbonden terwijl er zoveel gebeurt binnen onze kerk?”

Het Spoor van Licht vond dit jaar plaats rond het
Dalmeijerplein. Niet in (dezelfde buurt als) onze kerk,
maar ook in dit deel van Sterrenburg willen we als
gemeente zichtbaar zijn. Omdat binnen de kerkenraad
zorgen waren over ordelijk verloop, is contact gezocht
met Handhaving Dordrecht. Zij zouden een oogje in het
zeil houden. Gelukkig is de tocht niet verstoord. Tijdens
de kerstmarkt overdag ontstonden mooie gesprekken
over “geluk”.

En dan nu de veertigdagentijd die uitloopt op het
hoogfeest van Pasen. Wekelijks zijn er liturgische
schikkingen, de kinder- en tienerdienst heeft weer hun
eigen projecten en in de stille week zijn er dagelijks
vespers of diensten zoals u gewend bent, waarbij de
Paaswake om 21.00 uur aanvangt.

In zowel de advents/kersttijd als in de veertigdagentijd /
Pasen zijn veel mensen nodig om de diensten te
realiseren. Kosters, mucisi, technici, beamteamers, leiding
kinder/tienerdienst, allen dragen hun steentje bij en
zetten in deze tijd een stapje (stappen!). In het bijzonder
noem ik graag het Spoor van Licht waarbij zoveel mensen
van verschillende leeftijden mee doen.

Het is jammer dat de vespers, de verstillende
bijeenkomsten op zondagmiddag, geen doorgang
hebben kunnen vinden in zowel de advents- als de

acties en uitnodigingen voor activiteiten te delen.

We kunnen niet meer zonder, toch? En als ik het dan toch
over moderne communicatiemiddelen heb, wil ik deze
Ontmoeting niet onbenoemd laten. Het achtste nummer
alweer als “glossy”. Het leest prettig, 't ziet er verzorgd en
kleurrijk uit en bevat veel informatie. Twee eigentijdse
middelen die bijdragen aan het meeleven in en met de
gemeente.

Weer van heel andere orde zijn de gemeentegesprekken,
een mooi initiatief om "de Maria” in ons de ruimte te
geven en met elkaar te praten over het thema “laat je
verrassen door het werk van Gods Geest”.

We kijken terug op een periode waarin veel tot stand is
gebracht. Veel gemeenteleden hebben zich hier voor
ingezet. Heel veel lijkt vanzelf te gaan en als
samenwerking plezierig verloopt, voelt dat ook zo. Toch
ervaren we soms dat het lastig is, dat we het niet altijd
eens zijn over de aanpak. Wanneer we blijven luisteren, in
gesprek blijven, komen we er vaak weer uit.

We mogen dankbaar terugkijken, tegelijk trekken we
lering uit wat anders is gelopen dan gehoopt. Soms is het
zoeken om zo kerk te zijn als waartoe we geroepen zijn.
Dat het hierna volgende gebed een richtsnoer voor ons
allen mag zijn.

Namens de kerkenraad, Gerda Post
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linde ogen gaan weer open,
ien de kleuren van het licht,
en verlamden kunnen lopen,
doden worden opgericht.

Uit: Voor onderweq: 101 schriftliederen




rendheid, enthousiasme
wereld te vervullen.
enwoordigers zijn van
 goede Herder,

e Dienaar,

de Godsgezant.

in onze pastorale roeping
zodat wij voor elkaar open staan,
=" elkaar aanvaarden,
met elkaar meeleven,
en zo elkaar helpen

bij het zoeken van onze weg van geloof, hoop en liefde.

Schenk ons geloof in onze diaconale roeping
zodat wij elkaar bijstaan
en ons nadr vermogen inzetten
voor het welzijn en welvaren van onze samenleving
dichtbij en vaW‘_el de mensheid wereldwijd.

Schenk ons geloof in onze missionaire roeping
zodat wij goede getuigen zijn van Jezus Christus
in woord, daad en levenshouding:
geef ons een open hart,
een luisterend oor,

een helpende hand
z6 ¥ boodschap van Jezus geloofwaardig wordt

en de harten van de mensen
en het samenleven van mensen bereikt en vernieuwt.

Verhoor ons omwille van Jezus Christus,
de Heer der kerk, de Heer der wereld.
Amen.

 gemeente van Jezus Christus:
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Tekst en illustraties: Irma Pjjpers

Verhaal

Het is ochtend. Maria loopt
door een tuin. Daar is een graf.
In dat graf ligt Jezus. Jezus was

3): Tip voor thuis

-

Toen Maria en de andere

vrouwen naar het graf kwamen,

was het leeg. Met deze
broodjes kan je dat laten zien.
Hiervoor heb je marshmallows,
boter, suiker en kaneel nodig
en een blikje Danerolles.
Smeer de marshmallows in

Opstaan!

haar vriend. Hij reisde door het
land en had veel leerlingen. Hij
leerde ze hoe ze konden leven
met God. Maar boze mensen
namen hem gevangen en
doodden hem. Als Maria bij het
graf komt schrikt ze. De steen
voor het graf is weg! En het graf
is leeg!

Maria huilt. Ze kijkt in het graf
en ziet twee engelen. “Waarom
huil je?" vragen ze, Jezus is
weg," zegt ze. Ze draait zich
om. Daar staat een man. Maria
denkt dat het de tuinman is.
“Waarom huil je?” vraagt hij.
“Meneer, heeft u soms Jezus
weggehaald?” vraagt ze."Ma-
rial” zegt de man. Dan herkent
Maria hem. Het is Jezus! Hij is
opgestaan!

Goep
AP\NDIUJ'IKEN

met boter en rol ze door de
suiker en kaneel. Vouw daarna
een driekhoekje croissantdeeg
eromheen. Let erop dat alle
kiertjes dicht zitten. Doe de
broodjes 10 minuten in de oven
op 200 graden. Snijd ze open
n... het graf is leeg!

ﬁ Liedjes om thuis te Iuisfereu

Elly en Rikkert
eet je dat de
lente komt

o

o

Owm over na
te praten

Het verhaal van Pasen gaat
over opnieuw beginnen.

Ben jij wel eens opnieuw
begonnen? Wanneer was
dat? En hoe voelde je je
toen? Veel mensen vinden
Pasen een nieuw begin voor
de wereld. Vind jij dat ook?
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Young Ones

Op vrijdagavond 27 februari kwamen The Young Ones (16 tot 20 jaar) weer bij elkaar. Eerst aten we gezellig samen met Young
CCC. Daarna gingen we met dominee Dick Steenks praten over social media.

Dat onderwerp raakt eigenlijk iedereen. Want eerlijk is eerlijk: onze telefoon ligt bijna altijd in de buurt. We begonnen met de
vraag: hoeveel schermtijd hebben we eigenlijk per dag? Hoe lang zitten we op onze telefoon? En welke apps gebruiken we
het meest? Instagram, TikTok, Snapchat en WhatsApp waren het populairst. Niet zo gek, want via social media kun je contact
houden met vrienden, ontspannen en zien wat er allemaal gebeurt.

Dominee Steenks gebruikt vooral Facebook. Maar ja, hij is ook wat ouder & Onze gemiddelde schermtijd lag tussen de 4 en 8
uur per dag. Dat is best veel! Voor je het weet ben je een uur verder, gewoon door te scrollen.

We keken samen naar een aflevering van Denkstof van EO BEAM met de titel ‘Waar is Jezus op je feed? In deze serie worden
belangrijke vragen van jongeren besproken. Dat zorgde meteen voor een goed gesprek. Want wat zegt jouw online leven
eigenlijk over wie jij bent?

Een interessante vraag was: kun je aan jouw social media zien dat je christen bent? De meesten zeiden eerlijk: nee, dat zie je
niet echt. Bij dominee Steenks wel, want hij zet bijvoorbeeld een foto in zijn toga op Instagram.

We waren het erover eens dat social media leuk zijn, maar ook gevaarlijk kunnen zijn. Het is fijn om dingen te delen en te zien
wat anderen doen. Maar je moet goed opletten wie jou volgt, wat je deelt en hoe algoritmes werken. Soms krijg je vooral
dingen te zien die je langer laten kijken, zonder dat je dat doorhebt.

Aan het einde stelde dominee Steenks een bijzondere vraag: Is Jezus een influencer in jouw leven? Influencers bepalen vaak
wat we dragen, kijken of belangrijk vinden. Maar wie heeft invloed op hoe jij praat, wat jij kiest en hoe je met anderen
omgaat? Online én in het echte leven?

lemand zei: “Jezus heeft veel volgers, maar ik zie Hem niet veel op social media.” Yoor sommige jongeren is
Jezus echt een voorbeeld. Anderen zijn daar minder mee bezig. Dat bracht ons bij de vraag: hoe zichtbaar
is onze kerk eigenlijk op social media? Dat kan veel beter. Misschien moeten we daar samen iets aan doen.

Het was een open, gezellige en eerlijke avond. We herkenden veel van elkaar, lachten samen, maar hadden
ook serieuze momenten. Social media horen bij ons leven. Juist daarom is het goed om er samen over na
te denken: Waar is Jezus op jouw feed? B




PAASquiz
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Door: Marjet de Jong

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de
verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval
goed, want kerken hebben hun eigen idioom.
Inonderstaande paasquiz is maar één van de

vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz
(als een wedstrijd samen met huisgenoten, of
stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je
kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...
a. opWitte Donderdag

b. op Aswoensdag

¢. op Palmzondag

d. optweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen
uit...

a. hetwoord passie (lijden)

b. het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
¢. hetwoord passover (Engels)

d. hetwoord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt

bepaald ...

a. door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit

b. door de kosmos: het is de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente

¢. door een ander feest: het is vijftig dagen voor
Pinksteren /-

d. door een volkstraditie: /-
het is de eerste zondag
van april

4, De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet
meer, in plaats hiervan kwamen . ..

a. de wit- en paarsvakantie

b. de voorjaars- en meivakantie

¢. de bloesem-en tulpvakantie

d. de camavals- en oranjevakantie

5.0p verzoek van wie werd het graf van Jezus
beveiligd, volgens het Matteiisevangelie?

a. Jozefvan Arimatea

b. Pontius Pilatus

¢. Jezus' moeder en zijn broeders

d. Hogepriesters en farizeeén

6. Vlolgens het Johannesevangelie spreekt Maria

Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereen-

volgens met:

a. de Romeinse wachters; een engel; Petrus en
Johannes

b. twee andere vrouwen; twee engelen

¢. Petrusen Jezus’ geliefde leerling; twee engelen;
de opgestane Jezus

d. Petrusen Johannes; twee in het wit geklede man-
nen; de tuinman

7. In de traditionele paaswake klinken de
belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis.
Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het
programma?

a. Drie

b. Negen

¢. Zeventien

d. Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars ‘officieel’

in de zondagsliturgie worden ontstoken?

a. Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden

b. Tot de laatste zondag voor de Advent

¢. Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in
de zomer

d. Tot en met de volgende Palmzondag
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De tijd vliegt ...

De tijd vliegt...

als deze uitgave op de mat valt is het alweer maart en
zijn we op weg naar Pasen. Nieuwe plannen worden
gemaakt voor 2026, maar laten we ook nog even
terugkijken naar eind december vorig jaar en begin
januari dit jaar.

Op de één na laatste dag van 2025 kon je je algemene
kennis testen in de kerk met de eindejaars-pubquiz.
Vragen betreffende uiteenlopende categorieén werden
in teamverband beantwoord. Er zat voor iedereen wel
een favoriete categorie tussen.

Vier teams van 6 personen bestaande uit diverse
leeftijden werden ter plekke gevormd (met originele
teamnamen als: OLIEBOL, ALLESWETERS, OUD & WIS
GENOEG en KNALLERS).

Ze namen hetin acht vragenrondes tegen elkaar op en
streden voor de eerste plaats. De teams eindigden
verrassend genoeg heel dichtbij elkaar bleek tijdens
het bekendmaken van de uitslag, maar de eerste plaats
was een terechte winnaar met een verschil van 15
punten met de nummer 2.

De KNALLERS knalden het jaar uit met een eerste plaats
en gingen er vandoor met ieder een fles feestbubbels
om te proosten op de overwinning!

het winnende team:
KNALLERS & |

1 P 1

En over proosten gesproken: een aantal dagen later
hadden we de eerste activiteit al van 2026: HOTSPOT
nieuwjaarsparty! Tijdens deze avond vol spelletjes
(sjoelen, Rummikub, Hitster) en veel vrolijkheid, hebben
we met elkaar geproost op het nieuwe jaar en alle leuke
en mooie dingen die nog in het verschiet liggen.

" G NEUwARY

We zijn inmiddels alweer bezig met de organisatie van

een aantal dingen en één ervan is de HOTSPOT BBQ.

Blok zaterdag 20 juni maar vast in de agenda! We sluiten

dan het jeugdwerk af voor de zomer en houden de

jaarlijkse HOTSPOT BBQ weer in de polder aan de

Blindeweg. Zie aankondiging elders

- Info: HOTSPOT BBQ

- Locatie: Blindeweg 9

- Tijd: inloop v.a. 17 uur

- Kosten: €6,504t/m 11 jaaren € 12,50 vanaf 12 jaar

- Opgeven: t/m zaterdag 13 juni a.s. via een mail naar
jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

En nu we de agenda toch al open hebben kunnen we ook
meteen de spelletjesmiddag op zaterdag 9 mei even
blokken. Het is dan vakantie en daar hoort een
spelletjesmiddag bij! Vanaf 14 uur kun je weer terecht
voor een leuk spel en een gezellig kletspraatje in de
Ontmoetingsruimte. De deur staat open voor elke leeftijd,
dus wil je het een keer opnemen tegen iemand anders
dan is dit je kans!

Groet van het jeugdteam, Brigitte, Mirjam & Daniélle

VANAF 17.00 UUR
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Corjan Matsinger is voorganger,
docent godsdienst en een
liefhebber van U2.

Hij is de auteur van onder andere
het boek 'Heilige Herrie. Geloven in
de popmuziek' en de POPBIBLE,
een publicatie met meer dan
1001+ popsongs met een citaat
uit, of een verwijzing of knipoog

naar de Bijbel.

Meer infa over de muziekprojecten
van deze theoloog vind je op
www heilige-herrie.nl

PopBible

U2 - THE TEARS OF THINGS (DAYS OF ASH)

Het is Aswoensdag 2026 en ineens is
daar ‘Days of Ash’ een gloednieuwe EP
van U2. De zes politiek geladen tracks (5
songs en een gedicht) zijn een hart
onder de riem voor de slachtoffers van
de politieke machthebbers Trump,
Netanyahu, Poetin en het regime in Iran.

Het nummer American Obituary gaat
over Renée Good, die in januari door
een |CE-agent werd doodgeschoten.
Song of the Future is volgens U2 een
aanklacht tegen het regime in Iran,
terwijl de band met One Life at a Time
aandacht vraagt voor het lot van de
Palestijnen op de bezette Westelijke
Jordaanoever. Het nummer gaat over de
Palestijnse activist Awdah Hathaleen,
die in 2025 door een Joodse kolonist
om het leven werd gebracht. Ed
Sheeran doet op Days of Ash samen
met de Oekraiense muzikant Taras
Topolia mee op het nummer Yours
Eternally, over het lot van een
Oekraiense soldaat.

> 'The tracks on Days of Ash are
‘songs of defiance and dismay, of
lamentation... 'The times we live in
“mad and maddening. We need to
stand up to them before we can go
back to having faith in the future.
And each other. (Bono)

The Tears of Things

In het nummer The Tears of Things voert
Michelangelo een gesprek met zijn
standbeeld David met het oog op het
alsmaar durende conflict tussen Israel
en Gaza. Michelangelo verbeeldde de
jonge David net voor hij het gevecht
met Goliath aangaat. Wie is er in het
hier en nu van Gaza en Israél David en
wie is Goliath? Bono zingt: 'If you put a
man into a cage and rattle it long
enough. A man becomes the kind of
rage that cannot be locked up... De
song eindigt met een ander bekend
verhaal uit de geschiedenis van Israél. Er
klink een nieuwe profetische
hartenkreet, dit keer richting een
nieuwe farao — Netanyahu luister:
‘Everybody is my people.

Let my people go!’

De titel van de song verwijst naar het
boek 'The Tears of Things: Prophetic
Wisdom for an Age of Outrage! van de
Franciscaanse auteur Richard Rohr — een
goede bekende van
en inspiratiebron voor
zanger Bono. Rohr
suggereertin zijn
boek dat het
standbeeld ‘David’
onder een bepaald
licht hartvormige
ogen heeft - 'because
at some point he
needed to cry’

> "“He's a mystic, a deep thinker. His
book suggests that the greatest of
the Jewish prophets found a way
to push through their rage and
anger at the injustices of the day,
until they ended up in tears.

Er zijn naast de David uit Bethlehem in
de song The Tears of Things' en de
oproep van Mozes (Let my people gol}
nog veel meer bijbelverwijzingen te
vinden op het album zoals het visioen
van ‘de wolf en het lam’ (Jesaja 65), en
‘de zwaarden die worden omgesmolten
tot ploegijzers’ (Jesaja 2) — en wat te
denken van de titel van de EP die
verwijst naar de periode van de
40-dagen-tijd, die start met de
Aswoensdag?

Artwork

Achter de band zie je de ontwerpen van
Jean Cocteau in de Chapelle Saint Pierre
in Villefranche-sur-Mer, in het zuiden
van Frankrijk. De muren van de kapel
werden in 1957 door Cocteau
beschilderd. De hoes werd ontworpen
door de vaste grafisch ontwerper van
U2, Shaughn McGrath.

Credits
fotos: https://www.u2.com/

Image copyright © 2025 by CAC. Used by permission of CAC.

All rights reserved worldwide.

tekst: https://heilige-herrie.nl/2026/02/19/u2-days-of-ash
muziek: https://open.spotify.com/album/3vgnEcyvM5xJ4791e5deVT



Diaconie

'

Kijken door Jezus ogen!

-

Om in het spoor van Jezus te gaan, worden we uitgenodigd om
met nieuwe ogen te kijken naar de mensen om ons heen én naar
mensen ver weg die hunkeren naar perspectief.

In deze 40-dagentijd staat het offerblok weer klaar in de hal van de
kerk, dit keer voor projecten in Oekraine.

De gevolgen van de inmiddels vier jaar durende oorlog zijn enorm
en raken gezinnen en gemeenschappen diep. Miljoenen mensen
zijn op de vlucht, vaak zelfs binnen de eigen landsgrenzen.

De christelijke organisatie UEP gelooft dat de kracht van
gemeenschap een groot verschil kan maken. Deze
partnerorganisatie van Kerk in Actie heeft in Oekraine diverse
projecten.

Ze ondersteunen getroffen bewoners met noodhulp, psychosociale
begeleiding en kleinschalige subsidies om hun leven cpnieuw op
te bouwen.

Er zijn veilige plekken ingericht om te schuilen en ruimte voor
gesprek. Voor kinderen en volwassenen worden activiteiten
georganiseerd en is er hulp bij het verwerken van trauma’s. B REINALTIEN L/ OERAINE

Steun dit project van Kerk in Actie en geef gul in deze 40-dagentijd.

Colombiaanse Lunch

Op zaterdag 15 november heeft de diaconie een
uitgebreide Colombiaanse lunch met een presentatie
over een rondreis door Colombia van twee diakenen uit
Leiden georganiseerd.

In het voorjaar van 2025 bood Kerk in Actie
geinteresseerde kerkleden c.g. diakenen die met
actieland Colombia bezig waren de gelegenheid om met
een klein gezelschap een rondreis te maken door
Colombia waarin alle projecten van KIA werden bezocht.

De deelprojecten van ons wijkdoel die wij specifiek
steunen zijn:

- Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
- Kansarme jongeren opleiden voor de horeca’

Tetsje en Astrid, de voorlichters, hebben van deze rondreis
een presentatie gemaakt en ons tijdens de lunch verteld
hoe er gewerkt werd aan de diverse projecten van KIA in
Colombia.

Een presentatie die de toepasselijke titel had: Colombia,
een land met een lach en een traan. De diaconie heeft
met hulp van Elke enkele typische Colombiaanse

gerechten voorbereid en uitgeserveerd aan een groep
van 33 geinteresseerde bezoekers. De netto-opbrengst
was € 287,00. De centrale diaconie heeft de kosten van de
maaltijd voor zijn rekening genomen. Daarnaast heeft de
centrale diaconie nog € 250,00 extra voor het wijkdoel
bestemd.

De lunch bestond uit:

- Colombiaanse ajiaco,
een hartige kippensoep

= Linzensoep

« Guacamole salade

- Rijst en bonen

- Groentesalade

- Empanadas

- Bananenchips en
stokbrood

- Vruchtensalade

Eén recept willen wiju
niet onthouden, namelijk
de Colombiaanse ajiaco,
een hartige kippensoep.
Zie pagina: 30




In april starten we ons 23ste seizoen
met zaterdagwandelingen. In 2004
zijn we begonnen en er is nog steeds
animo. Wel is de groep wat kleiner
geworden i.v.m. de leeftijd. Gelukkig
is de groep ook gegroeid met enkele
nieuwe wandelaars. Nog steeds
kunnen nieuwe wandelaars zich
aanmelden.

= 9 mei: Rotterdam

= 11 april: rondom Wassenaar

Wandelgroep

In verband met de afsluiting van de
Papendrechtse brug lopen we het
komend seizoen in Brabant en in het
westen van Zuid-Holland.

Het programma voor 2026:

Meer bijzonderheden over de
wandelingen en berichten over de
inschrijving zijn te vinden via de
kerkapp en het Kerkblad.

Voor overige informatie kan je terecht
bij Herman Riet, tel.nr 078- 6183 943
Of via de email:
wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

= 13 juni: Sint Maartensdijk

De opzet:

= Ongeveer 20 km wandelen

= Vertrek met auto's (carpooling) naar
het wandelgebied

= Onderweg uitrusten bij een
horecazaak (koffie met appelgebak)

= Verder 2x uitrusten bij een bankje

(als we die tegenkomen) of op een
boomstam.

» Gemiddelde snelheid: 5 km/u

» Goed humeur

= Rond 8.00 uur vertrek vanuit
Dordrecht, terug ca 17.00 uur
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Na het verschijnen van de vorige ‘Ontmoeting’ hebben we
weer een aantal leuke en interessante WOK wandelingen
gemaakt.

Op 17 december volgden we de loop van de stadsmuur
rond de binnenstad, bekeken de restanten van muur en
poorten en ook de ijsbaan bij de fundamenten van de
Beulstoren.

Op 21 januari wandelden we met zonneschijn rond
Zuidhoven en Crabbehof. We pauzeerden op de waranda
van Judith Bakker, op het voor velen onbekende terrein
van de voormalige hoeve Crabbestein.

Oock bij de volgende wandelingen was het prachtig
wandelweer, in plaats van sneeuw nu volop
sneeuwklokjes in de parken.

Op 4 februari liepen we vanaf het Sterrenburgpark naar
het Overkamppark en terug via het parkje bij Stevenshof.
Op 18 februari ging de tocht vanaf het A5Z door de
parken Overkamp, Dubbelmonde en Dubbelsteijn.

* 11 juli: Kloosterpad (omg.Boxmeer)

= 29 augustus: Zwijndrecht

+ 3 oktober: Maassluis

Voor de komende maanden staan de volgende
wandelingen op de rol.
= 18 maart: de Nieuwe Biesbosch

= 1 april: Dubbeldam Noord en Stadspolders
= 15 april: De Elzen en museum Twintighoeven
= 6 mei: Langs plaatsen van herinnering aan WO-I

= 20 mei: Ochtendwandeling door de binnenstad, met
lunch in Den Witten Haen

De afstand is ongeveer 6 km en met uitzondering van de

ochtendwandeling is het vertrek om 14.00 uur. Wie zin

heeft een keer mee te wandelen: van harte welkom!

Alle wandelingen worden vooraf gepubliceerd in Kerk op
Dordt. Het volledige programma staat ook vermeld op de
site Ontmoetingskerk-Dordrecht.nl, onder de rubriek

activiteiten. >

Voor verdere informatie kun je terecht bij
Herman Riet, tel 078- 6183 943 of

Marcus van Driel, tel 06-1149 5383 of
email: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl




What's in a name?

Misschien kent u die uitdrukking wel: 'What's in a name?'
Vrij vertaald: wat zegt een naam nu eigenlijk?

lemand die 'de Goede' heet, hoeft helemaal niet zo goed
te zijn. Hij kan zelfs een krent blijken die vooral aan
zichzelf denkt. En iemand met de naam 'de Korte' kan
zomaar ruim twee meter lang zijn. What's in a name?

Ik moest daaraan denken toen we in januari op vakantie
waren in Limburg. We hadden een huisje gehuurd in de
buurt van het plaatsje Aijen, een klein dorp aan de Maas
waar ik nog nooit van had gehoord.

Het dorpje heeft een
prachtig kerkje —

of eigenlijk een
kapel — de Sint
Antonius Abtkapel,
" gebouwd in de 16e

{ eeuw. Een klein
juweeltje aan de
Maas.

Maar er was nog iets opvallends: een straat genaamd:
Wethouder Kortingstraat. Dat trok mijn aandacht, want ik
had geen idee waarom die straat zo heette. In het hele
dorp is geen winkel te vinden, laat staan een prijsvechter.
Wat zou die naam dan betekenen?

Na wat digitaal speurwerk
ontdekte ik dat de straat
genoemd is naar een
wethouder uit de 19e eeuw:
wethouder Korting. Je zal
maar zo heten als
bestuurder. Maar what'sina
name? Hij bleek een zeer
gewaardeerd gemeente-
bestuurder te zijn.

Op de laatste zondag van januari volgden we vanuit ons
vakantieadres online de dienst in de Ontmoetingskerk. Er
was geen enkele PKN-dienst te vinden in een straal van
tien kilometer en met al die sneeuw was het bovendien
knap glad. In de zondagsbrief had ik gelezen dat er wat
wijzigingen in de liturgie waren doorgevoerd. De dienst
zou beginnen met een morgenlied en de mededelingen
over het aansteken van de kaarsen waren ingekort.

In het verleden had ik gereageerd op een artikel van
Gerda Post in 'de Ontmoeting’ over het begin van de
dienst. Ik vond het prettig dat ik in een gesprek met haar
mijn opvattingen over de toenmalige liturgie kon
toelichten. [k noemde een aantal punten die volgens mij
wat versleten waren. Zij vertelde dat binnen de
liturgiecommissie al ideeén leefden om veranderingen
aan te brengen. Daarom was ik nieuwsgierig toen ik las
dat er nu daadwerkelijk iets was aangepast.

Ik kan alvast zeggen dat
ik de veranderingen
een verbetering vind.
Het oogde allemaal wat
viotter.

Maar deze dienst ging
ook over naamgeving.
Of beter: over de
betekenis van namen.
We kregen uitleg over
de verschillende
betekenissen van het

woord 'volgen' Er zijn navolgers, nalopers, volgelingen,
meelopers... noem maar op. In ieder geval kun je dat niet
zeggen van de Vierdaagse- wandelaars of van de
WOK-wandelaars. Zij lopen voorop.

“Niet de naam bepaalt de weg,
maar de keuze om te volgen
met hart en ziel”

In de dienst kregen we duidelijke handreikingen over hoe
wij Jezus zouden kunnen volgen. Of was Jezus misschien
onnavolgbaar? Ook die vraag kwam voorbij. Het was een
inspirerende dienst die je aan het denken zette over wat
voor volger of navolger je zelf eigenlijk bent. En eerlijk
gezegd was ik de hele discussie over de liturgie toen al
vergeten.

Toch realiseerde ik me later dat ook het woord 'liturgie'
veel betekenissen heeft. Na wat zoekwerk ontdekte ik dat
het Griekse leitourgia letterlijk 'dienst van het volk'
betekent. Dat stelde me gerust. 'Dienst van het volk' biedt
ruimte voor meerdere vormen en invullingen. Daarom is
het goed om af en toe iets te veranderen in de liturgische
vormgeving.

Want ook voor het woordje liturgie geldt:
What’s in a name?

Frans Riet




Kerk en Hobby *

expositie
"Wandeling door 35 jaar
Kerk en Hobby"

5 december 2025
- 30 juli 2026

De werkgroep Kerk en Hobby bestond in 2025 35 jaar. Vanwege dit jubileum is gekozen
bij alle 64 thema’s die de afgelopen 35 jaar de revue zijn gepasseerd één of meerdere
passende werken te zoeken uit de voorraad kunstwerken van alle deelnemers.

Wegens het grote aantal onderwerpen en kunstwerken is de expositie verdeeld in drie
tijdvakken.

* Deel 1 (1991 t/m 2012) van 5 december t/m 25 februari

» Deel 2 (2013 t/m 2019) van 27 februari t/m 19 mei

« Deel 3 (2019 t/m 2025) van 21 mei t/m 30 juli

Momenteel is dus het 2e deel te bezichtigen. Zie de flyer die in de kerk ligt om dit deel
van de wandeling te volgen.

BEZICHTIGING:
Elke zondag voor en na de kerkdienst,
tijdens de openingsuren van de kerk of op afspraak.

Wilt u ook meedoen met deze groep? Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby ter aanvulling van
onze werkgroep. U bent altijd van harte welkom!

Info: Lex Nagtegaal (078) 618 38 63
E-mail: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl




Programma OpenHuis

Elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand is er een OpenHuis.

Al voor het 19e jaar mogen wij als Ontmoetingskerk het Open Huis organiseren.

We presenteren voor belangstellenden binnen en buiten de wijk Sterrenburg:

(-25 maart.: ‘Albanié&’, een reisverslag over zijn reis door
dit bijzondere land door reisleider Ton Rechtuit.

« 8 april: Quirine van der Meer-Mohr (Dordrechts
Museum) vertelt over de ‘Turner’ tentoonstelling
‘Water en Licht' die tot en met 14 juni te zien is in het
Dordrechts Museum.

+ 22 april: ‘Tatoeages’, met als ondertitel
‘Oppervlakkigheden, een lezing door Kees Rovers. Aan
de orde komen vragen als: "Waarom, wie, hoe, waar op
het lichaam, risico's, religieuze bezwaren, spijt en kosten".

+ 13 mei: ‘Gifloos tuinieren in de moestuin en het
belang van biodiversiteit. Een presentatie van Matthea
Jansen.

6

27 mei: ‘Wierook en Schotellippen - religie en \1
rituelen.’ Een boeiende lezing over Ethiopié door Loe
baan.

+ 10 juni: ‘Dordrecht in WO-Il en de wederopbouw van
de stad. Met PowerPoint en videofragmenten vertelt Ad
Boshoven iets van De Tweede Wereldoorlog en de
Wederopbouw in Dordrecht. Vervolging, bevrijding,
herdenking, woningnood, koude oorlog, welvaart,
komen daarbij aan de orde.

+ 24 juni: ‘Op reis door Panama.' Een presentatie van
Paul Reehorst met foto's van dit mooie land.

We sluiten deze ochtend feestelijk af met een
Pannenkoekenmaaltijd.

J

U bent op bovenstaande data van 10.00-12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN
Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7. Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur.

INFORMATIE:

Kijk op de website van de kerk : www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl of bel of mail naar

Contactpersoon:
|delette Reehorst, of
tel. 078-6177 589 (codrd.)
E-mail: ideletter@hotmail.com

Contactpersoon

Beste leden van onze protestantse wijkgemeente,

In onze gemeente zijn we via de kerk met elkaar
verbonden. Soms bewust, soms minder.

In het leven gebeurt veel dat aandacht vraagt, zoals:
= momenten van vreugde en feest
- gebeurtenissen die ingrijpend of moeilijk zijn
- situaties waarin het goed is om elkaar vast te houden
- momenten waarop steun vanuit de kerk welkom kan
zijn — van gemeenteleden, een vrijwilliger of een
dominee

Een van die vrijwilligers is de contactpersoon.

Contactpersonen bezorgen onder andere
verjaardagskaarten en wijkbrieven.

Cor den Dopper
tel. 06-51 56 50 02
e-mail: cjdendopper@gmail.com

ol

Protestantse
wijkgemeernte
Sterrenburg

In de Kinkelenburg (10 adressen) is een vacature ontstaan
voor een contactpersoon. Wij willen u vragen of u iemand
kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, of
dat u wellicht zelf bereid bent deze taak op u te nemen.
Door vergrijzing vallen er vrijwilligers weg die dit
jarenlang met toewijding hebben gedaan, waardoor wij
dringend op zoek zijn naar nieuwe mensen.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Uw coordinator voor het ZuidOQostKwartier

Arie en Nelly Noort
Lyra 12
078-6179572; arienoort@yahoo.nl

~N
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Benodigdheden

- 1 kilo kipfilets

= 1 liter kippenbouillon

= 300 gr. Papa criolla
(kleine gele aardappelen)

= 300 gr. witte aardappelen,
geschild en in blokjes

= 300 gr. rode aardappelen,
geschild en in blokjes

= 1 grote ui, fijn gesnipperd

« 2 teentjes knoflook, fijn gehakt

« 250 maiskolfjes in blik

= 250 ml slagroom

= 10 gr. Guascas
(Colombiaanse kruiden)

= 10 gr. kappertjes

= 1 avocado in plakken

= 200 gr. witte gekookte rijst

= Zout en peper, naar smaak

Colombiaans recept

De Colombiaanse keuken is veelzijdig
en bestaat uit heerlijke gerechten,
vaak gemaakt met bonen,
aardappelen en bloem. Elke regio
wordt gekenmerkt door typische
gerechten en ook in Bogotd kunnen
ze er wat van. Niet alleen is de warme
chocolademelk met kaas hier immens
populair, ook de typisch Bogotaanse
soep ajiaco (spreek uit: ag-ie-ako)
wordt wijdverspreid gegeten. Ajiaco
is op veel manieren te maken en
bijzonder lekker.

Guasca: het fundamentele
ingrediént voor ajiaco

Zonder guasca geen ajiaco, is het
motto. En dat klopt eigenlijk wel. Dit
kruid geeft de ajiaco namelijk die
heerlijke specifieke smaak. Guasca
komt van de plant Galinsoga
parviflora, in de Nederlandse taal
knopkruid genoemd. De plant komt
oorspronkelijk uit Midden-Amerika,
maar groeit ook in Nederland,
namelijk als hardnekkig onkruid in
(moes)tuinen en op akkerland. De
plant wordt zo'n 20 tot 70 cm hoog en

groeit tussen juni en november. Nu is
er één klein probleempje: het kruid
guasca is bijna niet te vinden in de
Nederlandse winkels.

En dan de aardappelen

Ook aardappelen zijn essentieel voor
in de ajiaco. De belangrijkste
aardappelsoort voor in de soep is
papa criolla, een kleine, goudkleurige
en vastkokende aardappel. Die dus
niet zo makkelijk in Nederland te
vinden is. De twee andere
aardappelsoorten zijn soorten uit de
regio, genaamd papa pastusa en papa
sabanera. Je kunt natuurlijk bij de
groenteboer vragen naar wat hier op
lijkt, maar waarschijnlijk kennen ze
deze soorten daar ook niet. Om het zo
gemakkelijk mogelijk te maken is dus
het advies: kies ten minste twee
aardappelsoorten voor in de ajiaco,
het mogen er ook drie zijn. Ten
minste één van deze
aardappelsoorten moet vastkokend
zijn en ten minste één kruimig. En dan
komt het helemaal goed met de soep.

Colombiaanse ajiaco, een hartige kippensoep. Dit is een traditionele soep uit de
regio rondom Bogota. Deze rijk gevulde soep bevat kip, verschillende soorten
aardappelen en verse kruiden. Met zijn warme, troostende smaak is het een
perfecte maaltijd voor koude dagen of speciale gezinsdiners.

Bereidingswijze:

1. Breng de kippenbouillon in een grote soeppan aan de kook.
2.Voeg de kipfilets toe en laat ze ongeveer 20-25 min. sudderen tot ze gaar zijn.

Haal de kip uit de pan en zet het apart.

3.Voeg de ui, de knoflook en Guascas toe aan de bouillon en laat 5 min. koken.
4. Doe alle aardappelen en de mais in de pan en laat het geheel 30-35 min.

sudderen tot de aardappelen gaar zijn.

5. Trek ondertussen de kipfilets met een vork uit elkaar tot kleine stukjes.
6. Neem de helft van de aardappelen uit de pan en prak ze fijn. Doe deze terugin

de pan om de soep dikker te maken.

7.Voeg de kip en slagroom toe aan de pan. Roer alles goed door en laat nog

enkele minuten doorwarmen.

8. Breng alles op smaak met zout en peper.

Serveer de soep met een plak avocado, een schepje kappertjes en een portie

witte rijst aan de zijkant van het bord.

Eventueel serveren met een fris glaasje witte wijn.



Wijkindeling

Noordwest kwartier

+ Coordinator: Liesbeth Wensveen: 06-40897001

- E-mail: noordwest@ontmoetingskerk-derdrecht.nl

= Ger in 't Veld: (pastoraal ouderling) 078-6180380:
Boogschutter, Cereslaan, Deimospad, Junolaan,
Jupiterlaan, Kometenlaan, Maanplein, Marslaan,
Mercuriuslaan, Neptunuslaan, Oberonlaan, Pijl,
Planetenlaan, Saturnuslaan, Sterrenburgplein, Titanlaan,
Uranuslaan, Venuslaan, Waterman, Zuidendijk (west).
- Tjada Drenth: (pastoraal werker) 06-53114370: Cirkel,
Driehoek, Graveerstift, Indus, Lyra, Octant, Tafelberg,
Weegschaal, Wega

Zuidwest kwartier

+ Codrdinator: Marius Evertse: 078-6172368

» E-mail: zuidwest@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

» Idelette Reehorst: (pastoraal ouderling) 078-6177589:
Almstein, Arkelstein, Assumburg, Beekenstein,
Buitenplaats, Cascade, Heerenhuis, Laan van Braets,
Heimerstein, Menagerie, Nijenstein, Oranjerie, Overkerk,
Remmerstein, Weerdestein, Wittenstein, Wieldrechtse
Zeedijk

- Joke Oosterwijk: (pastoraal werker) 078-6515194:
Arentsburg, Blindeweg, Brittenburg, Essenburg,
Goudestein, Loevestein, Mildenburg, Ockenburg,
Puttenstein, Rijksstraatweg, Schuilenburg, Zwaluwenburg

Noordoost kwartier

s+ Coordinator: Martin Huijer: 078-6180544

= E-mail: noordoost@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

- Herman Riet: (pastoraal ouderling) 078-6183943:
Atmosfeerstraat, Blaauwweg, Dalmeyerplein, Halleyweg,
Heelalstraat, Meteoorstraat, Regenboogstraat,
Satellietstraat, Stratosfeerstraat

» Ron den Boer: (pastoraal werker) 06-20218471:
Aldebaranhof, Amnesty Internationalweg, Antareshof,
Eastonstraat, Eddingtonweg, Eisingahof, Gemmahof,
Kapteynweg, Keplerweg, Kleine Beerstraat, Leeuwstraat,
Noorderkroonstraat, Orionstraat, Oudendijk,
Overkampweg, Polluxhof, Poolsterhof, Regulushof,
Rigelhof, Schorpioenstraat, Sitterstraat, Stierstaat,
Tweelingenstraat, Zuidendijk (oost)

- Bieneke de Waal: {ouderenpastoor) 06-26806083

Buiten Sterrenburg

» Codrdinator: Karin Volmer 06-41371030

- E-mail: buitendewijk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

- Tineke van der Leer: (Pastoraal ouderling) 06-23540213
- Karin Volmer: (coordinator buitengebied en voorzitter
taakgroep pastoraat)

Alle wijken buiten Sterrenburg, binnen Dordrecht

Buiten Stad Dordrecht

+ Codrdinator: Karin Volmer 06-41371030

« E-mail: buitendewijk@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Diverse plaatsen

indeling versie 2026-01 0.2

Zuidoost kwartier

« Coordinator: Arie en Nelly Noort: 078-6179572

- E-mail: zuidoost@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

= Nicolette Polhuijs: (pastoraal ouderling) 078-7078013:
Algolring, Andromedaring, De Jagerweg, Doornenburg,
Grafelijkheidsweg, Grote Hondring, Herculesring,
Holwardastraat, Kameleonring, Kinkelenburg,
Luchtenburg, Minnaertweg, Pegasusring, Phoenixring,
Prattenburg, Pijnenburg, Sandenburg, Spicaring,
Toutenburg, Tucanaring, Walenburg, Zuilenburg.

- Elly van der Kieft- Vreugdenhil: (pastoraal werker) 078-
6174274: Cannenburg, Slangenburg, Vredenburg.

- Bieneke de Waal: (ouderenpastoor) 06-26806083

POEKHANDEL

Vos (& VAN DER LEEK

AL MEER DAN ZESTIG JAAR DE POEKHANDEL
VOOR DORDRECHT EN OMGEVING.

A
¥

Centrum

Visstraat 25

3311 KX Dordrecht
TO78 648 99 11
vosvdleer@libris.nl

Winkelcentrum Bieshof
Van Eesterenplein 133
3315 KV Dordrecht
TO078 621 22 65
vosvdleer@libris.nl

Winkelcentrum Walburg
(Zwijndrecht)

Hof van Holland 63
3332 EH Zwijndrecht
TO78 6208176
vosvdleer@libris.nl

www.vosvdleer.nl
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r AANNEMERSBEDRIJF

I ULLEN 0000000

.--..........
DORDRECHT - A
I SINDS 1927 I e, ¢ S

Al bijna 100 jaar uw lokale en betrouwbare aannemer.

Al sinds 1927 realiseren wij binnen Dordrecht en de Drechtsteden de meest uiteenlopende
verbouwingen. Met passie, vakmanschap en oog voor detail verbouwen wij uw woning of
bedriffspand geheel naar uw wensen. Met onze specialistische fimmermannen en
vitgebreide netwerk van onderaannemers onfzorgen wij u fijdens het gehele traject.

#Verbouw #Renovatie #Onderhoud #Verduurzaming #Uitbouw #Dakopbouw #Maatwerk
#Monumenten #Bedrijfsgebouwen #Scholen #zorginstelingen #Kerken #Industrie #AtotZ

078-613 77 27 info@pullenbv.nl www.pullenbv.nl
SINDS 1927

DE
GROENTEN
VAN CORS

Samen met onze deelnemers telen wij bij Zorgh.l‘l_.rddﬂj
De Zuidpunt in Dordrecht duurzame, onbespoten
seizoensgroenten en aardappelen. Lokaal, eedijk

en met zorg geteeld.

ONZE PAKKETTEN: \
Blauw pakket - 4 soorten groenten + aarqlagpqen
Geel pakket - 5 soorten groenten, zonder aard@ippelen
Voor 1, 2 of 4 personen \

Met een flexibel abonnement, elke week aanpas&gar A
Afhalen of thuisbezorgen kan in Dordrecht en Zwijnd recllf ‘

Meld je nu aan en bekijk de afhaallocaties op www.zorgboerderijdezuidpunt.ni
of stuur een mailtje naar info@degroentenvancors.nl




¢+ Feestarrangement in de kerk

& Een reden om te vieren? “ wat kunt u verwachten? Een feest met
een gouden randje
In onze kerk vieren we graag » Ontvangst met koffie/thee en gebak Is uw woonkamer te klein voor
bijzondere momenten: » Drankje en vers gemaakte bowl zoveel gasten?
» Verjaardagen » Originele, zelfgemaakte hapjes
# Koninklijke onderscheiding « Uitgebreide lunch met belegde Overweeg een feestarrangement in
» Jubilea broodjes en soep of een koud/warm  de Ontmoetingskerk.
& Vriendschap en dankbaarheid buffet van Nannings Catering

« Aandacht voor (kleine) kinderen De netto opbrengst gaat naar de

wijkkas — dat maakt uw feest extra
hijzonder. Voor het komende jaar is
er volop gelegenheid om te vieren.

* En ja... zelfs de afwas doen wij!

Onze Ontmoetingsruimte wordt U en uw gasten worden van begin
omgetoverd tot een gezellige tot eind liefdevol verzorgd door
huiskamer voor max. 60 gasten. ons team van vrijwilligers.

Vraag gerust een prijsindicatie!
Namens het team,
Hans van Rossum tel. 06-15531153 of hrossum@gmail.com

L o

S UChU ng Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap van
Helpende Handen?
HE|pE'r|de Handen www.stichtinghelpendehanden.nl » 1% per week €15, — per maand
= 2% perweek €30,— per maand
NEde r]aﬂd = Incidenteel €9, per keer
» Maatwerk op afspraak
Ka n ]e 00 I( we I een Wij werken met een automatische incasso voor het lidmaatschap van
t ’ - Helpende Handen met een vast bedrag per maand, alle maanden van
H e I pe n de H an d' ge b rul I(e n? hetjaar. Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Locatie Sterrenbiirg
Callistolaan 2

D6 B1B383 1
HHS-algemeen(@shhn.nl

» Lenluisterend oor
s Cezelschap
= Samen een spelletje doen
= Eenwandeling maken
= Boodschappen met of voor je doen
= Helpen met het huishouden
= Begeleiden bij een activiteit
= Defepen om in beweging te blijven
= Misschien heb je zelf een idee?
Leg het aan ons voor

Locatie Dubbeldam & Stadspolders
Koningstraat 74

062270 6615
HHD-algemeen@shhn.nl

Lacatie Alblasserdam
Het ParticiPand
Lelsstraat 2

06 B3 61 78 g9
HHA-algemeen@shhn.nl

Vanuit Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders en Alblasserdam
staan stagiaires, participatiedeelnemers en nieuwe-Nederanders
voor je klaar, Voor jou een helpende hand en voor hen een kans om
ervaring op te doen in de praktijk. De toekomstige professionals
lerenin samenwerking met jou, waar en hoe zij het verschil
kunnen maken.

- www.stichtinghelpendehanden.nl
Interesse? ! info@shhn.nl
R CI KvK 65 23 B3 03

Algemene informatie

o, dan
NL 32 TRIQ 0254 8455 25

ZiE JE & contact A
op kan nemen s ANBI 856033212

GI[Elin

We hopen je binnenkort te spreken!
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ONTMOETINGSKERK

Adres: Slangenburg 3, 3328 DN DORDRECHT
Tel: 078-6175 175

website:  www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

OPENINGSTIIDEN KERKGEBOUW

zo. tijdens kerkdiensten
ma. - vr.: 10.00 - 12.00 uur
za: (inloophuis):  12.30- 14.00 uur

PREDIKANT

Ds. Dick Steenks

Tel: 06-19 58 42 638

E-mail: dssteenks@kpnmail.nl

Inloop: dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur
in de Ontmoetingskerk

QUDERENPASTOR

Pastor Bieneke de Waal-van der Vlies

Tel. 06-26 80 60 83

E-rnail: pastorontmoetingskerk@kpnmail.nl
Aanwezig: donderdag en flexibel

SCRIBA KERKENRAAD
Marco Molendijk
E-mail: scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

VERTROUWENSPERSOON
Marjolein Attassio:
E-mail: vertrouwenspersoon@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

LHBTIQ+ CONTACTPERSONEN
Carin Hartman, Evy van der Linden en Esra Micha van den Ende
E-mail: Ihbtigcontactpersonen@ontmaoetingskerk-dordrecht.nl

GIFTEN
Vrijwillige bijdrage:

MNLB3 RABO 0373 7025 07

t.nv. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam

inz. acties (bv. actie kerkbalans, solidariteitskas, cogstcollecte)
Giften wijkkas:

NL33 RABO 0373 7028 25

t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht

o.vy. bestemming gift (bv. wijkgebonden doel)
Diaconie:

MNLZ8 RABO 0134 9398 40 t.nuw.

Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam

o.v.v. de betreffende wijk of "diaconie algemeen”

VERHUUR ZAALRUIMTE:

Hans van Rossum

Tel: 06-15531153

E-mail: hrossum@gmail.cormn

-

v
(' de kerkapp: @ Website gemeente: \

Ontmoetingskerk Dordrecht www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

o via YouTube O Op Facebook
@ontmoetingskerk-dordrecht @ontmoetingskerk dordrecht

n. via Instagram
o

wijdekerk
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Kerkdiensten M ot
Sterrenburg

{ B

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden

1 maart 10.00u Ds.G.de Lang

8 maart 10.00u Ds. D.H.). Steenks

15 maart 10.00u Ds. D.H.L. Steenks mmyv Close Singers Ensemble

15 maart 11.15u pastor B. de Waal avondmaalsviering De Sterrenlanden
22 maart 10.00u Ds. M. den Bakker

29 maart 10.00u Ds. D.H.J. Steenks Palmzondag

ma 30 maart 19.30u Gert Kruit Vesper

di 31 maart 19.30u Marco Molendijk Vesper

wo 1 april 19.30u Riet Ouwehand-5Struijk Vesper

do 2 april 19.30u Ds. D.H.L. Steenks Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer
vr 3 april 19.30u Ds. D.H.). Steenks Goede Vrijdag, Kruiswegstaties

za 4 april 21.00u Ds. D.H.J). Steenks Paaswake, Doopgedachtenis

5 april 10.00u Ds. D.H.). Steenks Eerste Paasdag

12 april 10.00u Ds. N. van der Leer

19 april 10.00u Ds. D.H.J. Steenks

26 april 10.00u Ds. A. Cluistra Ruilzondag PGDD

3 mei 10.00u Ds. W. van der Schee

10 mei 10.00u Ds. D.H.J. Steenks

do 14 mei 10.00u Ds. H. Schipper Hemelvaartsdag (in de Ontmoetingskerk)
17 mei 10.00u Ds. L. Donkersloot

24 mei 10.00u Ds. D.H.J. Steenks Pinksteren

31 mei 10.00u Ds. D.H.J. Steenks IKAA Dienst / Trinitatis

7 juni 10.00u Ds. D.H.J. Steenks Maaltijd van de Heer

14 juni 10.00u Ds. D.H.J. Steenks

21 juni 10.00u Ds. D.H.). Steenks Overstapviering

28 juni 10.00u Ds. N. van der Leer

& 7

(Eollectebonnen: N\

U kunt collectebonnen bestellen door geld over te maken
naar:

Reknr:  NL42 RABO 0373 7025 66 Onze eigen
t.AM.: CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam ontr_noetinQSKerk'
inzake: collectebonnen {o.vv. kleur collectekaart, app Is er!

aantal kaarten, postcode + huisnummer).

Daarna worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.
L e it
Kleuren collectekaart: s 3 EZZE;:::dZF Februlk
- Oranje bonnen: € 10,- (20 x € 0,50); £

«Gele bonnen:  £15- (20x£0,75);

« Paarse bonnen: €25, (20x € 1,25)

A Y &

(Grijwillige bijdrage B
Als redactie zijn we blij dat u weer een mooi wijkblad ontvangt of in de brievenbus vindt. Uiteraard willen we iedereen verrassen
met dit mooie gratis blad. De kosten zijn € 1,25 per nummer, slechts € 5,00 per jaar per adres.
Neemt u er gerust éen extra mee om weg te geven of bij iemand in de brievenbus te stoppen.

U kunt een vrijwillige bijdrage voor De Ontmoeting geven door een overschrijving te maken naar:
«NL33 RABO 0373 7028 25 tnwv. PWG Sterrenburg te Dordrecht oy, bijdrage de Ontmoeting.
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Martje muis verheugt zich op Pasen. Dat gaat ze vieren
bij haar zus Geurtje, die in de andere kerk woont,
verderop in het dorp. In die kerk hebben ze 66k een
paaswake in de nacht. In de stikdonkere kerk zal een
vuurtje worden aangemaakt en dan zingen de mensen
over het licht. Met het vuur worden de kaarsen van de
mensen aangestoken. De hele kerk is dan verlicht en
iedereen is blij, heeft Geurtje gezegd, en er zal ook
paasbrood zijn! Martje muis gaat vroeg slapen.
Midden in de nacht staat ze op en gaat naar buiten.

Ze loopt om de kerk heen, waar het ndg donkerder is.
Dan door de tuin. Ze dwaalt tussen de planten en
scharrelt door hoog gras. Het is pikkedonker.

Uit de Bijbel

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week .
uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst
aaN Maria van Magdala. Ze ging het nieuws vertellen
qan de mensen die Hem hadden vergezeld
en die Nu om Hem treurden en rouwden. /

Marcus 16:9-10

Opstaan @Di KK

Waar ben ik, denkt ze, waar zijn mijn paadjes? Plof!

Ze landt in een molshoop en wurmt zich eruit. Au! Ze
prikt zich aan een egel die opgerold ligt te slapen. Ze
rent en zoekt urenlang, wordt moe, valt in een plas,
krabbelt eruit. Ze is alleen. Geen zusje. Geen vrienden,
geen kerktoren. Martje is helemaal de weg kwijt.
Snikkend gaat ze onder een struik liggen. Ineens,
KU-UUUU, hoort ze een haan. En dan gloeit het eerste
zonlicht over de aarde. De kippen worden wakker.

De bloemen vangen het eerste zonlicht. En ineens ziet
Martje hem, de kerktoren waar Geurtje woont. Even
later buitelen de zusjes over elkaar heen en begint een
nieuwe dag vol licht, bijpraten en paaslekkers!




