1572-2022

Vanaf dit jaar tot 2024 wordt door veel gemeenten in Nederland stilgestaan bij de periode
1572 — 1574 en wat deze jaren betekend hebben en nog betekenen voor onze geschiedenis.
Alle landelijk deelnemende gemeenten, waaronder Dordrecht, hebben een band met deze
periode waarin ze ongewild terecht kwamen in een oorlog met verstrekkende gevolgen, in
negatieve maar ook in positieve zin.

Termen als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid spelen hierbij een
cruciale rol.

Halverwege de zestiende eeuw verzet een deel van de bevolking in de Nederlanden zich tegen
hun landsheer, Filips Il van Spanje. Zij zien hun oude vrijheden aangetast en zijn het oneens
met de strenge vervolgingen van gereformeerden. In 1566 slaat de vlam in de pan als de
beeldenstorm losbarst. Filips Il stelt Willem van Oranje verantwoordelijk voor de ‘rebellie’ en
hij stuurt de hertog van Alva hierheen om orde op zaken te stellen. Dan nemen op 1 april 1572
de Watergeuzen Den Briel in waarna op 6 april Vlissingen zich ook aansluit bij Willem van
Oranje, gevolgd door Enkhuizen op 21 mei 1572 en uiteindelijk zou dit leiden tot de Eerste
Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Dordrecht.

Tot nader orde is de rondreizende basis tentoonstelling over deze periode uit onze
geschiedenis - het verband tussen 1572 en 2022 - te bezoeken tijdens de openstelling van de
Ontmoetingskerk op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 — 12.00 uur. Het adres is
Slangenburg 3 en dat is het eindpunt van buslijnen 5 en 7; op zaterdag tussen 13.30 - 15.30
uur, uitgezonderd 4 juni. Op zondag na de kerkdienst, van ca. 11.15 - 12.00 uur.

Het Open Huis van woensdag 8 juni a.s. in de Ontmoetingskerk heeft deze periode ook als
onderwerp, van harte welkom.

Hartelijke groeten

Hans van Rossum



