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Nr. 59  - 6 juni 2021 

Jeremia uitgekozen als profeet 
 

Hallo allemaal, 

Op deze zondag lezen we uit Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19.  
Jeremia wordt door God geroepen om profeet te zijn. Jeremia reageert daarop door te zeggen dat hij 
zichzelf te jong vindt om profeet te worden. Van God mag hij dat niet zeggen. God zal bij hem zijn en 
Jeremia beschermen. 
 
Kijk eens naar onderstaande situaties. Horen deze bij een oud of een jong iemand of kan het bij 
allebei passen? Kun je vertellen waarom? 
 

               
Een gehoorapparaat dragen             Een bril dragen                               In de tuin werken 
 

   
                       Op schaakles zitten                                                              Een huis kopen 
 
Hoe oud ben jij? Weet jij al wat je later worden wilt? 
Jeremia vindt zichzelf te jong om profeet te worden. Wat God ervan vindt, lees je in deze kinderbrief. 

 

 



 
 

Het verhaal kun je beluisteren onder deze link:  

Connie vertelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/b4OardDgrws


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te luisteren of mee te zingen: 

Opwekking voor kinderen 018 Ben je groot of ben je klein met ondertiteling - YouTube 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker - YouTube 

Van top tot teen - Marcel en Lydia Zimmer - YouTube  (gewoon een leuk lied en leuk filmpje      ) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fO4NVEDi8AY
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
https://www.youtube.com/watch?v=c9-YbvwigNE


 
 

          

 

Het werkblad vind je onderaan deze brief als kopieerblad. 

 

 

Voor 4-8 jaar



 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Voor 8-12 jaar

Het werkblad vind je als kopieerblad 

onderaan deze kinderbrief. 

De oplossingen staan onder de 

zegen. 



 
 

 

Bid je mee? 

Trouwe God, U kent ons. U liet ons groeien in de buik van onze moeder. 

U kent ons al vanaf het begin. U gaat met ons mee. Maar we zijn nog zo 

jong. Wilt U ons daarom beschermen en sterk maken als een muur? Heel 

ons leven lang? Amen.  

 

 

                            

Volgende week: Jeremia in de put  

 

        

    

 

 

 

 

Bronvermelding: Bijbelbasics 

 

 

- De antwoorden zijn: 1. profeet, 2. 

jong, 3. priesters, 4. Anatot, 5. muren, 

6. mond, 7. buik, 8. Josia, 9. Chilkia, 

10. volken, 11. ijzer, 12. brons. - Als 

de kinderen de juiste antwoorden in 

de puzzel hebben ingevuld, lezen ze 

van boven naar beneden aan wie 

Jeremia een bezoek brengt in Jeremia 

18. 



 
 

 



 
 

 

 

 


